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Krijgsgevangene langs de Birma spoorweg.

Hans Bij






- Zorg dat je een blij mens blijft, niet alleen van buiten maar
ook van binnen.-

Hans Bij april 2001



Voorwoord

Mijn vader, Hans (Hans Johan Karel) Bij wordt op 16 maart
1923 geboren in Belinjoe op het eiland Banka in Indonesié.

Zijn ouders ,Johan Arien Bij en Henriette Bij-Engel, zijn
omstreeks 1920 naar Indonesié geemigreerd. Zijn vader is daar
hoofd onderwijzer op een Lagere School. Hij heeft 2 zussen,
Bobby , die 4 jaar ouder is en Jet, die 10 jaar jonger is.

Om de paar jaar gaat de hele familie met de boot naar Nederland
met verlof. Een reis van enkele weken.

Later laten zijn ouders een vakantie huisje bij de Tanguban
Perahu bouwen.

Na de Lagere School gaat Hans naar de HBS en wil na het
behalen van zijn examen scheikunde gaan studeren maar dan
breekt de oorlog uit en meldt hij zich vrijwillig aan bij het KNIL.
Een paar weken vecht Hans tegen de Japanners, dan wordt hij
gevangen genomen en begint een uitzichtloze periode van
krijgsgevangenschap langs diverse kampen langs de Birma
Spoorlijn.

Tijdens de oorlog wordt het gezin gescheiden, zijn vader komt in
een mannenkamp terecht en zijn moeder met zijn jongste zusje in
een vrouwenkamp. Zijn oudste zus Bobby is voor de oorlog al
naar Nederland teruggegaan.

Pas jaren later wordt het gezin weer herenigd.



Hans en Bobby

In 1993 heeft mijn vader dit verhaal opgeschreven in een soort
“steno” (zie pagina 86). Hij heeft het vele malen laten kopiéren
en aan familie en vrienden gegeven. Zijn handschrift was echter
bijzonder moeilijk te lezen. Nu bijna 10 jaar na zijn overlijden is
het tijd om dit verhaal in boekvorm uit te geven.

Hanneke van Noord-Bij - januari 2011



Ouders van Hans met Bobby (october 1920)
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Juni 1941 tot begin maart 1942

Ik ben net 18 jaar geworden en pas geslaagd voor het HBS-
examen als ik in dienst ga als dienstplichtige in het KNIL.

De opleiding die we krijgen is schandalig dom en vaak ook puur
theoretisch. Dagen achtereen moesten we oefenen hoe je
"model" een briefje moest overhandigen, terwijl de Japanners al
volop in oorlog waren in China en iedereen wist wie de aanvaller
in Indié zou zijn.

HBS in Bandung
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December 1941- Pearl Harbour.

We waren officieel in oorlog. De opleiding Coro bleef nog
steeds schandalig dom en theoretisch.

Ik realiseerde me dat ik ooit in gevechtshandelingen betrokken
zou worden. W1ij praatten er onderling wel eens over maar
konden er ons geen voorstelling van maken. Het beroepskader
en officieren praatten er nooit over. Het wordt eentonig, de
opleiding bleef het zelfde.

We gaan naar Tasikmalaja voor een opleiding tot reserve
officier. Op een paar na waren we allemaal bevorderd tot
sergeant.

De oorlog kwam dichterbij, Japanse legers stroomden snel door
Zuid China, Indo China en Malakka.

Op een dag moeten we kisten met nieuwe geweren, nog gepakt
in het vet, met pakbriefjes uit 1918, uitpakken. Het is een ander
model dan het vorige type geweer.

De druk van de naderende oorlog kwam over ons.

Singapore is gevallen!! Generaal Wavell heeft zijn
hoofdkwartier in Lembang (ten noorden van Bandung).
Ontsnapte Engelse eenheden gaan van Singapore naar Java en
trokken in grote wanorde door Tasikmalaja. Op een nacht wordt
in ons kampement door sommige van hen piano gespeeld.

Ook is er samenzang van Britse militairen ( de populaire liedjes
van toen) Een soldaat slaat het ritme met 2 lepels.

Ik herinner mij de uitbundigheid, het zingen, ritme en de
dreiging van wat gaat er gebeuren. Maar ook het gevoel in Indie
toch nog eens te kunnen wortelen als ik maar Maleis kon spreken
en de spaarzaam verlichte kampongs in het donker.

De Britse en Australische eenheden zijn uitgelaten en

losgeslagen, want zij waren aan de vijand ontsnapt, zijn op weg
naar Tjilatjap ,de enige haven aan de zuidkust.
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Van hieruit gaan ze naar Australi€. Naar we later hoorden zijn
veel schepen getorpedeerd buiten Tjilatjap door wachtende
Japanse onderzeeérs of gebombardeerd al wachtende om
ingescheept te worden.

Bij ons heerst een somber triest gevoel, wij moesten op Java
blijven.

Wij wilden nu met onze "nieuwe" geweren oefenen, de
Japanners waren op weg naar Java. Maar dat gebeurde niet, we
moesten dagenlang leren excerseren en leren geweer presenteren.
Een bataljons commandant kwam zelfs uit Bandung om te kijken
hoe we dat deden. En dat, terwijl de Japanse invasievloot vliak
bij Java lag.

Er zijn geruchten van wreedheden door Japanners t.o.v.
krijgsgevangenen zoals foltering en onthoofding. Later blijkt dit
te kloppen.

Van deze geruchten ging grote dreiging uit. Tevens hoorden we
dat de Japanse piloten bijziend waren, hun slagschepen en
kruisers topzwaar waren en hun vliegtuigen slecht.

Ons beroepskader riep "we lusten ze rauw". En wij maar
excerseren en leren geweer presenteren !!

Gevolgen: dit heeft extra slachtoffers gekost bij ons en heeft
Japanse levens gespaard.

Heleboel tegenstrijdige "waarheden". Heel verwarrend. En ik
besefte steeds, er gaat van alles gebeuren, maar wat?

Dan komt het bericht dat onze compagnie per trein naar
Bandoeng gaat en van daaruit naar Lembang . Dit was voor de
oorlog en nu weer een vakantieoord in de bergen; de Tangkuban
Perahu.

Ons werd verteld dat we niet moesten vergeten een zwempak en
tennisspullen mee te nemen!!!

Er zijn geruchten dat de Japanners waren geland op de noordkust

van Java. We zeiden tegen elkaar: “Nu wordt het menens, nu
gaat het mis. En we zijn eigenlijk totaal ongetraind.”
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Kazerne in Tjilatjap

We komen per trein aan op het station in Bandoeng. Er zijn
verschillende mensen om van de militairen afscheid te nemen.
Ook mijn vader en moeder zijn er, mijn zusje Jet is er niet bij. Ik
besef bij het afscheid nemen dat er een grote kans is dat ik niet
terug kom.

Ik geef mijn moeder een afscheidszoen en wil dat ook bij mijn
vader doen, maar hij houdt mij op een afstand. LETTERLIJK
EN FIGUURLIJK!!.

Er is een enorme chaos op het station, er is ook chaos bij mij van
binnen.

We zitten nu ineens in bussen en langzaam rijden we weg.

Er zwaaien meisjes naar ons van wie we ook pakjes sigaretten
krijgen.

Zo rijden we naar Lembang over de mij zo goed bekende weg.
Hier heb ik vroeger veel gefietst en gelopen.

Van de busreis herinner ik mij niets meer. Een aantal van onze
groep moet het ex-hoofdkwartier van generaal Wavell opruimen.
Hijzelf en zijn staf zijn weg. Generaal Wavell was de
opperbevelhebber van de geallieerden in Zuid oost Azié.
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Overhaast waren ze vertrokken, overal lagen nog stafkaarten,
geheime stukken en golfsticks.

L. de Jong schreef in zijn geschiedenis van het Koninkrijk:
"Wavell kreeg opdracht uit Londen om te vertrekken.
Aanvankelijk heeft hij geweigerd dat te doen."

Maar wij voelden ons toen in de steek gelaten.

Vanaf Lembang gaan we verder naar de Ciater pas, hoe weet ik
niet meer. Deze omgeving en de weg er naar toe zijn voor mij
zeer bekend. Halverwege de weg Lembang-Ciater lag het
vakantie huisje van mijn ouders. Dit hadden ze een jaar eerder
later bouwen in plaats van met verlof naar Nederland te gaan.
Na Lembang tot ongeveer 7 maart heb ik nauwelijks gegeten,
geslapen of wat gedronken.
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Oorlogshandelingen Ciater - begin maart 1942

De nu volgende herinneringen zijn waarschijnlijk niet in
chronologische volgorde. Van die week heb ik alleen losse,
heldere beelden die niet echt met elkaar verbonden zijn. Het is
een chaos in mijn hoofd. Ik denk nu: net zo chaotisch als het in
werkelijkheid is geweest.

Van de aankomst in Ciater kan ik mij niets herinneren.

We moesten van bamboe een soort spiesen maken die rechtop in
kuilen werden gezet als afweer tegen de Japanse parachutisten.
Een van ons valt zelf in zo'n kuil en raakt flink gewond.

Onze twee luitenants zijn bij ons. Karreman (die een paar dagen
later sneuvelt) en Den Ouden.

We worden bij elkaar geroepen door luitenant Den Ouden. In het
donker aan de kant van de weg kregen we te horen dat we
binnenkort onze vuurdoop zouden krijgen.

Er komen vrachtwagens uit het noorden, van achteren zijn ze
half open, er liggen lichamen in. Je kijkt tegen de zolen van hun
laarzen aan.

Ik zit langs de kant van de weg, alleen vlak bij het
tolgaardershuisje. Plotseling is er een enorme explosie, het leek
wel een aardbeving. De eerste bom uit een vliegtuig. De inslag is
vlak bij mij. Het voelt alsof er een zak aarde over me heen wordt
gegooid. Er zijn geen andere KNIL militairen in de nabijheid,
alleen ons groepje van ongeveer 10 man met onze
pelotonscommandant. (de man van: we lusten ze rauw). Met
verwilderde ogen keek hij in het rond en zei dat hij ging
vluchten. Hij gaf ons het bevel mee te gaan maar dat hebben we
niet gedaan.
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Er zaten nog veel mensen van onze groep in de rimboe.

In het donker infiltreerden Japanse soldaten. Dit waren de
professionele Japanse jungle vechters. Ze slopen, voor ons
onzichtbaar, door het bos. Later heb ik ze in Bandoeng gezien,
op bijzondere gymschoenen met een aparte grote teen.

De hele nacht hoorden we gewonde Nederlandse militairen
gillen, schreeuwen en jammeren. Afschuwelijke toestanden.
We hadden bevel gekregen om in onze linie te blijven liggen,
maar waren totaal hulpeloos.

Op een andere nacht hoorden we dat er nieuwe KNIL troepen
zouden komen uit Midden-Java. Ze hadden een ander
wachtwoord dan wij (Manilla) dus er ontstond een gevaarlijke,
bizarre toestand.

Een van ons krijgt een schot door zijn dijbeen op een vrij
gunstige plaats. Hij wordt verbonden en op een motorfiets
gehesen. Hij krijgt het bevel: ga zo zelf maar naar Bandoeng. Hij
heeft het gehaald, ik heb hem later ergens ontmoet.

Ook zie ik aan de kant van de weg overal uniformen liggen,
keurig netjes opgevouwen. Ze waren waarschijnlijk van Javaanse
troepen, in ieder geval niet van Ambonese, die waren trouwer
aan "Koningin en Nederland". Ik gaf de Javanen niet helemaal
ongelijk.

Als je je overdag maar even op de weg of een open plek
vertoonde, doken Japanse jachtvliegtuigen op je neer, al
mitraillerend, bemand met die "bijziende" piloten.

Op de weg heerst een complete chaos; Nederlandse troepen die
naar het noorden moesten oprukken en ook troepen die naar het
zuiden terugtrokken.

Op een nacht vlak bij het "tolhuisje" hoorden we dat er overal in
het bos Japanners rondslopen die met staaldraad je van achteren
aanvielen en keelden. Ik kreeg de opdracht om alleen ergens in
het bos een post te betrekken. Dit waren afschuwelijke uren !!
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Vaak kon je niet meer zien wie er officier was, de tekens van hun
rang waren van hun uniform afgehaald. De sluipschutters hadden
het speciaal op hun gemunt en ze zaten vaak in de bomen waar
we ze niet konden zien.

We zijn allemaal oververmoeid, hongerig en dorstig. Ik ben weer
helemaal alleen in het bos. Dan zie ik wat bewegen, boven in een
liaan. Is het echt ? Ga ik dingen zien die er niet zijn? Wat is nog
echt? Wat is droom? Is het een aap?

Ik leg aan, zal ik schieten? Ik aarzel en dan is de verschijning
verdwenen.

Ik houd er een gevoel van latheid aan over.

Dan realiseer ik me dat ik nog steeds alleen in het bos rondloop,
waar zijn de "onzen"?

Uiteindelijk vind ik weer aansluiting met een groepje. Een paar
zijn van onze opleiding , de anderen zijn vreemd. Niemand weet
eigenlijk wat we moeten doen. We hebben geen orders gehad om
terug te trekken en blijven dus.

Later ben ik weer alleen in het bos. Ik denk dat ik misschien mijn
handgranaat nodig heb en probeer hem uit het zakje te halen, dat
aan mijn riem hangt. Het zakje is nat geworden en ik krijg de
granaat er maar met moeite uit. De veiligheidsband, die om de
granaat geplakt is, is los, de lijm is opgelost. De granaat staat
bijna op scherp!!

Met moeite wikkel ik de band er weer stevig omheen en wurm
het geheel weer in het zakje. Ik doe dit rustig en doordacht maar
ben ook totaal in de war. Gebeurt dit allemaal wel echt?

We zijn nu weer met een vrij grote groep in het bos, waarvan een
deel pas is gebombardeerd. We horen een gerucht dat we
langzaam terug moeten trekken. Officieren heb ik sinds een hele
tijd niet meer gezien. Ook horen we dat de tegenaanval via
Soebang op vliegveld Kalidjati mislukt is. Het wordt steeds meer
een ordeloze bende. Een sergeant-majoor probeert met een
getrokken revolver wat orde in de chaos te scheppen.
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25 jaar later, op de enige retinie van de Birma Spoorweg die ik
bijwoon, zie ik iemand verloren rondlopen. Het blijkt de zelfde
sergeant-majoor te zijn..

Met een klein groepje gaan we in het pikkedonker dwars door
het bos richting het zuiden, tenminste dat hopen we. Niemand
heeft een kaart of een kompas. We kruipen over de omgevallen
bomen (gebombardeerd). Ik loop bijna helemaal achteraan.
Plotseling klinkt er een schot, er is een soldaat gedood. Het blijkt
dat een vriend die achter deze man liep met zijn vinger achter de
trekker was blijven haken.

We liepen weer verder want de Japanners zaten vlak achter ons.
Ineens mis ik iemand die achter mij liep.Iemand zei dat hij
gewond was geraakt en ik besloot om terug te gaan om te helpen.
Waarom? Ik weet het niet. Er was geen 'ik' meer, er waren er
vele tegelijk. De 'ik' die dood wilde; de "ik' die het nooit op
wilde geven; de "ik" die "op afstand" naar mezelf en naar
anderen keek; de "ik" van het angstige jongetje; de "ik" vol met
doodsangst.

En ik- eigenlijk mijn lijf - liep terug. Gelukkig daagde de
"gewonde" ineens gezond en wel op. We haalden de groep in en
liepen verder naar een open plek. We waren totaal uitgeput en
probeerden wat te rusten. Om de beurten liepen we wacht.

Eindelijk konden we wat gaan slapen. Ineens schrok ik wakker,
vanuit de bomen werd hevig op ons geschoten, de kogels sloegen
vlak bij ons de grond in. Ik vindt het een raadsel dat ik toen niet
geraakt ben en denk nog steeds dat de Japanners medelijden met
ons hadden. We zijn het bos ingevlucht en hebben weer een paar
andere militairen ontmoet.

Ik wist ineens waar we zaten, want hier had ik vroeger als kind

veel gelopen. Via een omweg komen we op de grote weg naar
Lembang.
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Japanse jachtvliegtuigen patrouilleerden boven de weg. Met hun
"dikke brillenglazen" konden ze aardig zien. Als je even te lang
zichtbaar was kreeg je de volle laag.

We kwamen ook langs het vakantiehuisje van mijn ouders, daar
lag nog steeds mijn microscoop. Zou ik het wagen om hem te
halen? Ik moest daarvoor een open veld van 100 meter
oversteken maar heb het niet gedaan, ik vond het te gevaarlijk.

We komen aan in Lembang. In de kinatuinen, achter boerderij
Ursone, vlak bij de Sterrenwacht vinden we eindelijk rust.

Ik had ergens een klein blikje bruine bonen bemachtigd en ben al
etend in slaap gevallen. Plotseling werd ik wakker van een hevig
bombardement op de kinatuinen. Mijn eerste reactie was: de
bruine bonen zijn nu oneetbaar vanwege de opspattende

aarde.

Er was niemand anders meer, de groep was vertrokken zonder
mij te waarschuwen. Alleen ga ik verder. Dit terrein kende ik
heel goed, vroeger had ik hier veel rondgezworven. 1k
vermoedde dat de groep richting Bandung was gegaan, later
bleek dit te kloppen.

Ergens voorbij de Sterrenwacht heb ik even gerust. Op mijn rug
liggend keek ik naar de blauwe hemel en kwam weer een beetje
tot mezelf.

Ik zag een Nederlands vliegtuigje van het KNIL. Het was een
tweedekkertje, een vliegtuigje van vlak na de le wereldoorlog
met vleugels van een soort zeildoek

Eenzaam vloog het naar het noorden richting Kalidjati, een
zinloze dood tegemoet.

Ik ga weer op weg , van bosje naar bosje, proberend de
jachtvliegtuigen te ontwijken.

Uiteindelijk vind ik een groepje lotgenoten en heb me daar bij
aangesloten. Via villa Isola gaan we naar Bandung. Daar hebben
we ons braaf gemeld bij onze kazerne.
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Villa Isola

Een officier vloekte tegen ons "Wat doen jullie godverdomme
hier? Jullie krijgen een paar uur om uit te rusten en dan gaan
jullie weer terug, met nieuwe troepen"

Waar onze compagnies commandant al die tijd was weet ik niet.
Niemand van onze groep heeft hem ergens gezien, noch bij
Ciater noch in Bandung.

We kregen een paar uur om Bandung in te gaan. Ik ging even
naar huis om te zeggen dat ik nog leefde. Mijn moeder begroette
me emotioneel en opgelucht. Mijn vader met de woorden:" Jullie
hadden langer stand moeten houden !

En dat terwijl zijn vriend, onze compagnies commandant, zich
nooit op Ciater heeft laten zien. Ik ben geschokt en in de war.

In de kazerne hoorde ik van anderen dat zij in het centrum van
Bandung in een sociéteit officieren hadden gezien die druk aan
het feesten en drinken waren.
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Op 8 maart 1942 werd officieel de capitulatie van Nederlands-
Indi€ bekend gemaakt. Er deden al snel geruchten de ronde dat
de Japanners op Ciater KNIL-militairen krijgsgevangen hadden
gemaakt. Deze groep zou nadat ze zich hadden overgegeven zijn
vast gebonden met hun eigen putties. Daarna zijn ze
neergeschoten en met bajonetten afgemaakt.

De gebeurtenissen bij Ciater hebben een grote invloed gehad op
de rest van mijn leven. Altijd het gevoel te hebben op elk
ogenblik in de steek gelaten te kunnen worden. Het gevoel: het
bestaat niet dat ik nog leef, dat ik niet geraakt ben en dat
binnenkort deze "fout" hersteld wordt en ik alsnog gedood word.
Het gevoel dat elk ogenblik van mijn leven, dood of leven
athangt van piepkleine details ( de plaats waar ik sta,waar ik
loop, in welke coupe ik zit)

Al deze gevoelens zijn later tijdens de kampjaren versterkt,
bijvoorbeeld bij het aantreden, was de plek waar je stond ( voor-
of achteraan) vaak bepalend.

Naar welk kamp je gestuurd werd, naar welk soort werk, welke
"maten" van je meegingen en welke naar andere kampen.

Alles was voor mijn gevoel, en vaak ook in werkelijkheid, een
kwestie van leven of dood. Afscheid nemen, ook voor even, daar
stond de dood bij. Het verlies van een lepeltje of lapje: ook weer
een kwestie van leven of dood.
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Krijgsgevangenkampen op Java

(Bandoeng , maart 1942 Cilacap 1, Cilacap 2,
Batavia, eind 1942)

Ik zit in onze kazerne in Bandoeng waar ik zo'n 8 maanden
geleden mijn militaire loopbaan als dienstplichtige begonnen ben
te wachten op het bevel nog eenmaal naar Ciater terug te gaan
om de Japanners tegen te houden. Iedereen denkt dat het einde
is.

Plotseling wordt bekend gemaakt dat Nederlands Indi€ officieel
gecapituleerd heeft. Opluchting alom. Maar wat nu? We moeten
in de kazerne blijven. Alle discipline is verdwenen, ook de
leiding en de officieren. Soms zie je ineens mensen, waar je het
niet van had verwacht, verloederen. Het is ieder voor zich. Ik had
niets meer, alles was ik in Lembang en Ciater kwijtgeraakt,
behalve mijn geweer. Na de capitulatie heb ik dat braaf
ingeleverd.

Ik sliep gewoon op de grond, later op een jute zak. Op de een of
andere manier heb ik een klein pannetje bemachtigd (heb ik nog
'), een mok en een theelepeltje want daar kon je lekker
langzaam mee eten. Aan de kawat (omheining van prikkeldraad)
hadden we de eerste 2 weken nog contact met Nederlandse
vrouwen en kinderen buiten het kamp. Ook heb ik nog 2x
gepraat met mijn moeder. Een keer was dat op mijn verjaardag
(16 maart 1942.) Mijn vader en zusje waren nog thuis. Later is
mijn vader in mannenkampen terecht gekomen en mijn moeder
en Jet in vrouwenkampen. Mijn moeder heb ik daarna nog 1 x
gezien toen ik corvee buiten het kamp had.

Er zijn constant geruchten dat we binnenkort bevrijd zouden
worden en dat Lombok al in handen van de Amerikanen was.
Ook zouden sommigen ‘s nachts het kamp uitgaan om vrouw en
kind te bezoeken. Een aantal officieren heeft een krankzinnig
plan.
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Ze willen met messen de bewaking afmaken en dan de bergen
invluchten. Maar de Japanners hadden nu vrouwen en kinderen
als gijzelaars en bovendien kon je als blanke niet onderduiken
tussen de Indonesiérs.

Er werd alvast begonnen met het slijpen van de messen tot
puntige dolken. Ik heb toen hardop gezegd ,met angst in mijn
buik, dat ik aan zo iets onzinnigs niet meedeed.

Op een dag zijn er drie mannen gesnapt toen zij het kamp weer
binnenkwamen. Ze werden vastgebonden en wij werden door
Japanners opgedreven naar die plek. Ik kon nog net uit die
wanorde ontsnappen. Vele andere niet. De Japanners voerden
toen bajonetoefeningen op deze drie uit, net zolang tot ze dood
waren, de rest moest toekijken.

Er vormden zich "kongsies", groepjes die samen optrokken,
gezamenlijk aten, kletsten of iets inbrachten. Ik had bijvoorbeeld
een blok ruw zeezout voor koeien, dat voor het eten rondging
langs de vijf kongsileden en iedereen schraapte er wat af.

Een flink aantal van ons had wel een boek bij zich en dat werd
aan elkaar uitgeleend. Zo kwam ik in contact met de serie
Everyman's Library: wereldliteratuur vertaald in het Engels.
Vanaf die tijd heb ik interesse in de Engelse taal en besloot dat ik
na de oorlog zelf die boeken ging kopen.

Hier en daar werden, soms clandestien, lezingen gehouden door
deskundigen. Ik herinner me er een over Einstein's relativiteits
theorie en een over 4-takt motoren.

Later zit ik in Bandoeng in het kamp Tjihapit; een woonwijk van
Bandoeng, afgegrendeld van de rest van de stad. Wij zaten in
kleine huisjes, kamertjes of garages. ledereen had een
priveruimte van 1.80 x 0,70 meter. Dat zou de komende 4 jaar
voor ieder van ons ons territorium zijn.
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Mijn voornaamste bezittingen zijn : een rugzak, een jutezak,een
soort strandmatje (tikan) kleren, deken, klamboe, lepel, mok,
veldfles, een boek, schoenen, tandenborstel, scheerapparaat met
mesjes en een potloodje plus wat velletjes papier.

Toen leek het ons het minimum, maar dat was het niet.

Op een dag kwam het bevel dat iedereen kaal geschoren moest
worden. Ik weet nog dat ik hierover een totaal onthutsend gevoel
had van machteloosheid, ik was weer een stapje verder in een
griezelig proces.

Een van de ergste ervaringen zijn de verhuizingen, de
transporten . We moesten aantreden en een Japanner strekte zijn
arm uit in een groep. Daar werd dan een scheiding gemaakt: de
groep voor zijn arm ging in die wagon of dat schip en zo werd je
dan ineens gescheiden van je maten, vaak zonder zelfs afscheid
te kunnen nemen. Je moest strak in de houding staan en dan
afmarcheren. Overtredingen op deze regels werden vaak
hardhandig afgestraft met vuistslagen of meppen in je gezicht en
soms slagen met een geweerkolf.

Ik herinner me sommige corvees van karren duwen door
Bandoeng o.a. een keer naar het pas ontruimde
Opvoedingsgesticht. Verder weet ik niet veel meer van kamp
Tjihapit.

Dan ben ik in kamp Cilacap 1, ik weet niet hoe we hier naar toe
zijn gegaan. Het was een kazerne van het KNIL voor inlandse
beroepsmilitairen met hun gezin. Dit was een terreur kamp!! Ook
overvol!!

De kampcommandant was een gevaarlijk, labiel type bijgenaamd
BRUINTIJE BEER.

We moeten leren tellen in het Japans tijdens de eindeloze appels
en de nachtelijke strafappels . Binnen een paar minuten moest
het hele kamp perfect aangetreden staan. Meppartijen, zomaar of
omdat het aantal niet klopte waren aan de orde van de dag.
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Op een keer kreeg het groepje waar ik bij was straf en moesten
we van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat in de brandende zon
staan in de houding. Als je flauwviel werd je geschopt. We
kregen ook geen water te drinken.

Toen we weer een keer gestraft werden moesten we tegen over
elkaar gaan staan en de ander in het gezicht en op het hoofd
slaan. Dat deden we natuurlijk niet hard genoeg. De Japanners
lieten op een van ons zien hoe het wel moest.

Toen waren wij weer aan de beurt en stonden we elkaar flink in
elkaar te slaan. Erg, om zover te komen.

Als je iets te laat voor een Japanner salueerde kreeg je straf,
variérend van 20 x salueren tot geknield zitten met een baksteen
in je knieholte. Gelukkig heb ik dit zelf niet meegemaakt.

Ook werd een keer het hele kamp gestraft; we kregen gekookte
rijst te eten, zo van het land, dus met de buitenste keiharde schil
met puntige uitsteeksels er nog aan. Dit was gevaarlijk om te
eten want je kon er maag en darmbeschadigingen van krijgen.
Dus aten we het niet op maar begroeven het.

Dit werd door de Japanners ontdekt en er volgde een geweldige
kloppartij.

Door deze rijst niet te eten, die we van keizer Hirohito hadden
gekregen, hadden we de keizer beledigd.

We moesten ook een formulier ondertekenen waarin we
beloofden niet te zullen proberen te ontsnappen. Men zei dat dit
tegen alle oorlogswetten inging. Er waren heftige discussies
onder elkaar, ook onder de officieren. De Japanners sloegen er
lustig op los. Er kwam een order van de hoogste krijgsgevangen
officier van het kamp die zei dat we moesten tekenen, want
tekenen onder bedreiging heeft geen enkele waarde. De terreur
van de Japanse bewakers nam nu wat af.
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Kort hierop volgde er echter een explosie van geweld. lemand
had een formulier op de verkeerde plaats getekend en dit tot een
propje verfrommeld, weggegooid en een ander formulier
ondertekend. Het propje werd echter gevonden door een
Japanner: dit was een formulier van het Keizerlijk Leger en dus
hadden we de keizer weer beledigd. Er raasde een golf van
geweld door het kamp. Arme KNIL’er die ik als tolk zag
optreden omdat hij wat Japans kende.

Op een nacht moet het hele kamp weer aantreden. Boven op een
podium staat een Japanse commandant. Er komt een tolk bij, de
Japanner wordt steeds woedender. Een paar gevangenen worden
in elkaar geslagen. We moesten op de grond gaan "lighurken",
zoals de Mohammedanen doen als ze bidden. De Japanners
liepen te slaan met geweren en te schreeuwen en te schoppen.
Er volgen nieuwe commando's in het Japans en hierop kwamen
nog meer Japanners het plein binnen stormen. Er worden een
aantal mitrailleurs in stelling gebracht en op ons gericht. Ik
herinner me dat ik verschrikkelijk moest plassen, mijn gulp
open maakte en al lighurkend plaste.

De Japanse commandant ging als een gek tekeer. We moesten
weer gaan staan en iets in het Japans nazeggen in koor
(Wakaremashtha ?) Nog harden moesten we brullen, zo hard dat
keizer Hirohito het zou kunnen horen. Een paar van ons die bij
het podium stonden werden in elkaar geslagen. We moesten nog
harder schreeuwen.

Eindelijk gaf de keizer vanuit Japan kennelijk een seintje dat hij
ons gehoord had en mochten we ophouden met schreeuwen.
Wakaremastha betekende geloof ik zoiets als: "we zullen het
nooit meer doen, we hebben het begrepen."

Het eten werd steeds schaarser en de honger sloeg toe. Ik heb
een keer meegedaan aan smokkelen over de afrastering. Buiten
stond hier en daar een Japanse schildwacht. Van een werd
gezegd dat hij graag wat bijverdiende.
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Iemand van ons onderhandelde met hem om zijn horloge te
ruilen tegen suiker.

Er wordt een akkoord bereikt; de schildwacht legde zijn geweer
in een greppel en liep met het horloge naar een Chinese winkel
aan de overkant. Hij haalde de suiker en leverde die keurig netjes
af. Totaal geen fraude of oplichterij.

Hierna pakte hij zijn geweer en was weer de gewone Japanse
schildwacht die ons zonder enige aanleiding in elkaar had
kunnen slaan.

De grootste problemen en gevaren in Bandoeng en Cilacap
waren niet zozeer de grote crisis situaties als wel de
aanhoudende druk van elke dag. De rechteloosheid, het altijd op
je hoede zijn, je niet helemaal door uiterlijke omstandigheden
laten meeslepen, je eigen innerlijk in leven houden, je een beetje
afsplitsen, je moeheid en wanhoop niet voelen.

Als je geslagen werd of je zag een ander mishandeld worden
moest je geen emoties laten zien, ook niet in je ogen, kaken,
handen of lijf want dan escaleerde de situatie snel. Je moest je
losmaken van je lijf en nooit toegeven aan moeheid of wanhoop
en altijd blijven zorgen voor je persoonlijke hygiéne. Je moest je
lijf en geest blijven verzorgen in een omgeving vol willekeur,
geweld en onmenselijkheid.

We hadden nog niet te kampen met veel ziekten, wel met honger
en begin van ondervoeding. Gelukkig hadden we nog geen
luizen.
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Cilacap 2

Dan komt er een bericht dat we op transport zouden gaan,
waarheen wisten we nog niet. Een half uur voor we vertrekken
val ik bijna flauw. Ik ben heel erg angstig, zal ik net zoals in
Ciater weer alleen achterblijven? Ik krabbel weer overeind en
krijg geen aanval meer.

We komen in een ander kamp terecht in Cilacap, dichter bij de
zee. Onze nieuwe kampcommandant heet Alva, zo genoemd
door een groep die daar al zat. We hebben corvee in het
havencomplex. Er zijn veel gebombardeerde verbrande loodsen
en halfgezonken schepen. We moesten via de verwrongen,
ijzeren balken naar boven klimmen en daar proberen de
plaatijzeren dakbedekking los te krijgen en naar beneden
gooien.

Op een keer deden we een grote vondst! We vonden grote
hoeveelheden blikjes met gesuikerde, gecondenseerde melk.
Totaal verbrand waren ze maar in de blikjes die aan de rand van
de brand hadden gelegen zat een soort karamel. Af en toe
smokkelden we blikjes het kamp in. Het smaakte heerlijk, maar
het smokkelen was niet geheel ongevaarlijk want dit was stelen
van de keizer en werd vaak streng gestraft.

Ik herinner me uit die tijd dat ik telkens weer moest afwegen: is
dit het risico waard of niet?

Tijdens een ander corvee moesten we muren van ongeveer 30
meter lang, die nog overeind stonden op het haventerrein, om
laten vallen. We moesten gehurkt, met hamers, de onderste
stenen eruit slaan. Alleen wist niemand welke kant de muur op
zou vallen. Wankelde de muur en rende je te vroeg weg, dan viel
hij niet om en dus saboteerde je het werk van het keizerlijk leger.
Hierop volgde dan weer meppartijen en schreeuwexplosies. Als
je te laat wegrende lag je onder de muur.
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We hadden constant een gevoel van spanning, geweld en
machteloosheid.

Toen alle muren weg waren onstond er een soort startbaan.

Een paar Amerikaanse vliegtuigen, die nog net voor de
capitulatie van Java in kratten per schip, Cilacap hadden bereikt,
konden nu opstijgen.

Er waren ook wat lichtpunten. Na het werk zaten we in groepjes
bij elkaar in het donker te praten over onze toekomst, boeken en
ideeén die we hadden. Er heerste een groot gevoel van
kameraadschap.

Heel belangrijk was dat je je altijd en iedere dag goed verzorgde.
Wassen, haar kammen, tandenpoetsen, kleren schoonhouden en
je tampatje opruimen. In het kamp zelf waren we de hele dag
zogenaamd bezig met schoonmaken. Zag een Japanner, die zich
ergens verstopt had, dat je even niets deed dan kreeg je straf. Al
snel werd er een soort waarschuwingssysteem ontwikkeld maar
toch moest je altijd op je hoede zijn.

‘s Nachts waren er vaak strafappels. Ik ontwikkelde in die tijd
een bepaalde manier van slapen, zelfs in mijn slaap was ik op
mijn hoede. Iets in mij mocht nooit slapen.

Binnen een paar seconden moest ik mijn bril en de belangrijkste
spullen bij elkaar kunnen vinden. Een deel van mij mocht nooit
slapen. Dit is nooit helemaal meer overgegaan.

Elke dag moesten we een bepaalde hoeveelheid vliegen
inleveren en leerden we excerceren in het Japans.

Op een dag heerste er grote opwinding in het kamp. Er gaan
geruchten dat we allemaal een kampnummer zouden krijgen.
Zou het nummer getatoeéerd worden? Uiteindelijk liep iedereen
met een nummer met inkt geschreven op een lapje, vastgemaakt
aan je hemd of broek.

29



Ook krijgen we allemaal een injectie. Waarom en waartegen wist
niemand. Waren het soms experimenten? Verschillende van ons
krijgen een ontstoken arm en bij een moet zijn arm bijna
geamputeerd worden.

In die tijd ontdekte ik dat je ook aan geweld en terreur gaat
wennen, je moet iets met jezelf doen om te overleven. Je moet
iets in jezelf uitschakelen.

Alva wordt vervangen door een andere kamp commandant. De
sfeer veranderde onmiddellijk, de terreur verdween. We konden
nu overdag buiten de barakken gewoon met elkaar praten en er
mocht van alles georganiseerd worden. Er ontstond zelfs een
cabaretgroepje waarvan ik 2 uitvoeringen heb meegemaakt. De
nieuwe commandant kreeg al spoedig de bijnaam Opa.

Er werd door de Nederlandse leiding een fonds opgericht om
voor de zieken extra voedsel te kunnen kopen. Degenen die nog
wat geld hadden konden wat in het fonds storten. We kregen een
schuldbekentenis om het geleende bedrag na de oorlog terug te
krijgen. Ik had nog Fl. 50,- en deed voor Fl. 2,50 mee. Er kwam
papieren noodgeld waar je af en toe wat mee kon kopen
bijvoorbeeld een citroen of een banaan.

SCHULDBERENTENTS
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We mochten een paar keer in kleine groepjes naar een prachtig
strand om in zee te zwemmen. Op de weg daarheen ontmoetten
we soms zware misdadigers

Dit waren Indonesiérs van de strafgevangenis Misahanbangan
die langs de kant van de weg aan het werk waren.

Opa heeft een plan om een stuk rimboe in de buurt te ontginnen
en daar pinda's en groenten te gaan kweken.

Ik kwam in een groepje terecht dat hiervoor een stuk oerwoud
ging kappen. Dit was zwaar werk met heel primitief
gereedschap. Er zaten heel veel slangen en ander vreemd
gedierte in het oerwoud.

Ik heb hier ook een vliegende eekhoorn gezien, heel bijzonder.
Of er ooit iets geplant is weet ik niet want korte tijd later werden
er groepen jongeren ,ik ook, aangewezen om op transport te
gaan.
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Batavia

Ik zit nu in een kazerne ergens in Batavia. Het is regentijd en
elke middag om ongeveer 2 uur is er een stortbui. We lagen
buiten onder een afdak: een soort galerij. Deze plek was
kennelijk pas ontruimd. Er lagen nogal wat achtergebleven
spullen van een vorige groep. Ik vond een aantal Readers Digest
, de Amerikaanse uitvoering. Ik las allerlei advertenties over
boeken en apparaten om zelf te maken (Populair Mechanics) Dat
gaf me inspiratie om plannen te maken voor na de oorlog. Maar
waarom zouden ze zulke dingen achtergelaten hebben? Daar zou
ik na 10 dagen achterkomen.

Het is heel onrustig in dit kamp, het gonsde van de geruchten
over transporten over zee. Om de 10 minuten waren er
patrouilles en werden er Japanse commando's geschreeuwd. Wij
moesten dan ook weer Japanse commando's schreeuwen en
uitvoeren. Toch herinner ik me dat het zien van de Readers
Digest en Populair Mechanics me hoop gaf voor de toekomst. Er
bestond toch nog een andere wereld dan de onze. Dat wist ik
natuurlijk wel maar ik kon het me nauwelijks meer voorstellen.
Met een schok realiseerde ik me toen hoever ik al afgegleden
was.

Ik zit nu ineens in een grote loods met honderden gevangenen.
Zonder bagage, die hadden we in het kamp moeten achterlaten.
Dat veroorzaakte een diepe, verborgen angst bij mij want zonder
mijn spulletjes (lepeltje, matje, pannetje enz.) ben ik verloren!!
Vanaf die tijd dateert mijn doodsangst als bepaalde dingen niet
binnen handbereik zijn. Dit is in de loop van de kampjaren alleen
maar gegroeid en nooit meer helemaal overgegaan.

In de verte zag je dat groepen gevangenen gedeeltelijk naakt

stonden, alleen met een hemd aan. Ze stonden voorovergebogen
met Japanners er omheen. Wat gebeurde er?
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Na enige tijd kwamen we dichterbij en zagen dat er een glazen
staafje in je anus werd gestopt, dit werd afgestreken op een
glazen schaaltje voor bacteriologisch onderzoek. Tegen de tijd
dat ik aan de beurt was waren de glazen staafjes op! Wij kregen
niet al te gladde bamboe staafjes!!

We zijn weer terug in het kamp en hoorden dat we op transport
zouden gaan, waarschijnlijk overzee. We mochten maar weinig
meenemen en zouden veel moeten lopen. Je moest dus spullen
achterlaten, maar wat? Ik moest kiezen tussen een reserve
broek, schoenen of een boek. Het boek ging mee, ook een
stompje potlood en een paar velletjes papier.

Er waren weer veel geruchten: de transporten gingen in slechte
schepen, en er waren torpederingen door Geallieerde
onderzeeérs. Ook dat de Japanners alle oorlogsregels ten
opzichte van de krijgsgevangenen aan hun laars lapten, ze
vervoerden krijgsgevangenen tegelijk met oorlogsmaterieel.

Al deze geruchten bleken te kloppen zoals we niet lang daarna
ontdekten.

Tijdens het urenlange wachten, appels en hardop tellen in het
Japans, kwam er ineens een beeld in mij op en plotseling riep ik
" Dit is de kampeerclub van Hein ter Poorten"

Grote hilariteit, behalve bij de echte beroeps KNIL’ers!

Hein ter Poorten was namelijk de legercommandant van het
KNIL tijden de invasie van Java.
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Begin 1943

Hoe ik aan boord kwam van de oude boot weet ik niet meer. In
elk geval zat ik ineens in het ruim van een schip.

Het eerste wat ik mij herinner is een ijzeren trap die loodrecht
naar beneden ging, ik moest helemaal naar beneden toe. Mijn
indruk is dat dit een oude slechte boot is. We lagen zij aan zij in
een hele kleine ruimte. Als je naar boven keek kon je een open
luik zien. Ik hield dat luik steeds in de gaten want daar moest je
snel zien te komen als het schip getorpedeerd zou worden. Met je
ogen zoeken waar de snelste vluchtweg was, hoe je bij de trap
moest komen, hoe je uit je hok moest komen!

Soms mochten we even naar boven om naar de WC te gaan. Ik
hoopte dat als we getorpedeerd zouden worden ik boven aan dek
was, dan had ik een betere kans om gered te worden. Later bleek
dat er o.a. in de Straat van Malakka een aantal boten met
gevangenen getorpedeerd waren. Een keer hebben we uren lang
stilgelegen. Afschuwelijke uren van stilte en spanning. We zaten
als ratten in de val.

‘s Nachts was het pikkedonker in het ruim en dit beeld, deze
sfeer van dreiging, hulpeloosheid en rechteloosheid heeft me
lang achtervolgd.

In Singapore gaan we van boord en in open vrachtwagens rijden
we naar het Changi kamp. Het lijkt hier wel een sprookje!!
Overal groene grasvelden en geen Japanners

te bekennen!!
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Changikamp
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Wel keurig geklede Engelse militairen! Men zei dat de Japanners
de verantwoordelijkheid voor orde en discipline aan de Engelse
Militaire Politie hadden gegeven. Bij overtreding hadden ze het
recht je zelfs over te leveren aan de Japanners. Na de oorlog heb
ik iemand ontmoet bij wie dat inderdaad was gebeurd.

Het resultaat hiervan was een enorme haat tegen alles wat Engels
was.

Maar we waren wel ineens in een totaal andere wereld.

Het eten was slecht maar geestelijk was er rust.

Hier kwam ik weer een beetje op adem. Een paar dagen later
kregen we nog minder te eten , het bleek dat de keukenploeg
eten opspaarde voor een lange tocht die we gingen maken.

We moesten aantreden en er werd eten uitgedeeld. Dan zit ik
ineens in een propvolle goederenwagon. Soms reden we en dan
stonden we weer uren stil.

Overdag was het gloeiend heet in de wagon vooral als je tegen
de wand aanzat was het niet uit te houden. Er ontstaat een soort
van roulatiesysteem. Je bofte als je in de open deur kon zitten,
maar je moest oppassen dat je er niet uitviel.

Sommigen van ons krijgen buikloop. Als je moest poepen ging
je uit de rijdende trein hangen. We hadden honger maar nog
meer dorst.

Als de trein stilstond hielden de Japanners appels meestal
gepaard gaand met schreeuwen en slaan.

Onze grootste angst was dat we niet wisten waar we naar toe
gingen en wat er met ons ging gebeuren. Er gaan geruchten dat
we een kanaal moeten graven door de landengte van de Kra.
Maar het wordt: een spoorweg van Siam naar Birma.

Ik zit nu in Nonpladuk. Dit is een vrij groot kamp met barakken.
Na een korte tijd volgde er corvee: ik zit bij de Spijkerploeg.
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Wij moeten de rails vastspijkeren aan de dwarsliggers die al
liggen op het dijklichaam. Ik kom bij een ploeg die met speciale
hamers de aarde voor en achter de biels moet vastslaan.

Het voordeel van de Spijkerploeg is dat de aanvoer en de
verbinding met het achterland goed is, dus het eten is redelijk. Ik
voelde me opknappen. Mijn spiermassa's groeiden en het klinkt
misschien raar maar ik ervoer een soort arbeidsvreugde. 1k
voelde me lichamelijk opknappen en voor mijn gevoel was ik
"beresterk".

De hamer werd steeds lichter. Pure luxe! Zo zelfs, dat als je later
andere groepen vertelde dat je bij de Spijkerploeg had gewerkt
sommigen minachtend zeiden: "O, dan heb je niks meegemaakt".

Zelfs toen al had je mensen die leed en ontbering voor je gingen
meten en wegen en dan voor jou gingen uitmaken welke rechten
je had, welke verwondingen je mocht hebben. Net zoals later
vaak in Nederland gebeurde en soms nog gebeurt.

Wat nog steeds doorging was het regelmatig slaan. Het
verminkende hiervan was bij mij dat ik steeds meer leerde me
los te maken van mijn emoties van angst en woede. Je zag niets
daarvan aan mijn ogen, armen of handen.

Ik herinner me dat ons groepje een keer straf kreeg, we moesten
ons talloze malen opdrukken. Als het niet meer lukte kreeg je
schoppen.

Toch was er in dit kamp geen georganiseerde terreur.

Er was in dit kamp een bewaker/opzichter met de bijnaam
Charly Chaplin. Hij vertelde ons dat hij ook al jaren van huis
was en behandelde ons op een menselijke manier. Hij had,
begreep ik uit zijn gebrekkige Engels, veldtochten in China
meegemaakt. Ik vond het bijzonder knap dat hij toch zijn
menselijkheid had weten te bewaren na zoveel jaar oorlog. Ik
denk dat ik ongeveer een maand bij de Spijkerploeg geweest
ben. Daarna kwam ik in andere groepen. De luxe was over.
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Het is regentijd en we werkten aan het dijklichaam. We moesten
de mandjes met aarde doorgeven en grond opscheppen. Het eten
is heel erg slecht en ik krijg zware dysenterie en loop 10 tot 15
keer per dag leeg. We gaan steeds naar andere kampen maar ik
weet niet meer wat waar gebeurd is.

Het is net zoiets als Ciater, ik zie haarscherp een aantal beelden
van gebeurtenissen maar weet de volgorde niet en weet ook niet
meer de verbinding tussen die beelden.
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Begin 1943 tot het grote zieckenkamp Chankai
eind 1943

Ik moet nu een tijdje rails leggen , dit is heel zwaar werk. De
rails komen niet op een spoordijk maar op een houten constructie
bij een rotswand. Dit is waarschijnlijk ergens bij Wangpo. Het
werk hier was gevaarlijk want je moest over de biels lopen en
daartussen zat een afgrond.

Op een nacht moesten we opstaan en ons snel aankleden. Het
stroomde van de regen. Aangekomen bij de spoorlijn bleek dat er
een locomotief ontspoord was. Hij was van de rails gereden maar
gelukkig niet omgevallen. Het was pikkedonker en we werden
bijgelicht door brandende takken. Er heerste een totale chaos.
Schreeuwende Japanners en mensen die onder de locomotief
moesten kruipen. Met blokken hout, modder en krikken moest de
locomotief weer op de rails komen. Er was weinig licht onder de
locomotief en niemand had eigenlijk de leiding.
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Ik zat half onder de locomotief en moest iets doen met
houtblokken. Dit waren angstige en gevaarlijke toestanden en
iedereen was erg gespannen. Weer hadden we dat hopeloze,
hulpeloze gevoel. We zaten als een rat in de val maar probeerden
tevens zo goed mogelijk te werken. Tegelijkertijd hielden we de
omgeving goed in de gaten; hoe kan ik ontsnappen, wat is mijn
vluchtweg, hoe kan ik ontsnappen.

Of onze groep de klus geklaard heeft weet ik niet meer,
misschien zijn we wel afgelost.

De voedsel situatiec wordt steeds slechter, er heerst nu
ondervoeding. Steeds meer mensen hebben symptomen van
beriberi, malaria en dysenterie.

Ook moesten we aan de voet van het dijklichaam graven in de
keiharde grond met een houweel of schop. In de grond zaten veel
stenen en wortels van een gerooid bamboebos. Ik had gelukkig
nog steeds schoenen, veel andere niet.

De Japanners staan onder grote druk omdat de spoorlijn op tijd
klaar moest zijn want de bevoorrading van Japanse troepen in
Birma over zee, stagneerde.

Waarschijnlijk, dachten wij, door geallieerde onderzeeérs in de
Straat van Malakka.

De hele dag werd er tegen ons geschreeuwd en we werkten
onder grote druk.

Het eten was heel erg slecht en we leden honger.

Als je ziek was moest je gewoon doorwerken, alleen de ergste
zieken konden in het kamp blijven.

De sfeer werd steeds slechter, hoe lang kon je dit volhouden?
Toch waren er wat kleine lichtpuntjes zoals ‘s avonds bij het
licht van een brandend oliepitje in groepjes bij elkaar kletsen en
naar elkaars verhalen luisteren.
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Al enige tijd heb ik er een extra probleem bij. Een Japanse
bewaker met homofiele neigingen heeft een oogje op mij. Hij zit
regelmatig in mijn buurt en raakt me steeds vaker aan en zit aan
mijn tepels. Heel angstig. Ik liep bijna naakt met alleen een
lendendoek (tjawat) aan. Ik moest ergens een grens trekken en
het laten stoppen, maar hoe? Je hand opheffen tegen een Japanse
bewaker was erg gevaarlijk.

Op een dag duw ik hem in een mengeling van angst en woede
van me af. Hij verloor zijn evenwicht en viel haast van de
spoordijk af. Een spannend en gevaarlijk ogenblik. Tk kon het
bijna niet geloven maar hij droop af!!!

Ik draag nu tegen de zon een Thai's hoedje. Het is heerlijk
luchtig maar ook een heerlijke schuilplaats voor wandluizen. ‘s
Morgens moest je het altijd eerst even uitkloppen en ook in een
rustpauze. Veel van ons hebben tropenzweren aan voeten en
benen. Ik heb maar een paar kleine zweren die gelukkig weer
dichtgingen. Het was altijd weer spannend, gaat hij dicht of
"valt" er ineens een gat in je been.

Er is een groeiend aantal geamputeerden en men zei dat de
Engelse doktoren, zonder tropenervaring, veel eerder
amputeerden dan KNIL doktoren, met tropenervaring.

Ik heb in Nederland vaak mensen horen zeggen tegen ons en mij:
"Het was toch lekker warm!!". Suggererend, dat ........

Ja het was soms warm, afschuwelijk warm, de grond was zo heet
dat je er haast niet op kon staan als je geen schoenen meer had.
Steeds meer gevangenen hadden geen goed schoeisel meer. Of ik
schoenen had weet ik eigenlijk niet meer precies, ik herinner me
vaag dat ik als bescherming een soort zool droeg gemaakt van
een buitenband.

Soms was het ook koud, zeker als je bijna geen kleren meer had.
Maar ook koud in de betekenis van voor de tropen lage
temperaturen tijdens de droge tijd.
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In de regentijd was het ook vaak koud want we waren
ondervoed en werkten een groot deel van de dag in de regen met
vaak alleen een broekje (tjawat) aan en met een chronische
dysenterie. Ik voel haast nog de kou door mijn hele lijf.

Van de dokter kreeg ik het advies om lappen om mijn buik te
wikkelen, misschien dat het leeglopen van de darmen dan wat
minder werd.

Lappen had ik niet wel nog 1 stel KNIL putties. Het moet een
raar gezicht geweest zijn; Hans, met alleen een tjawat aan,
putties om mijn buik en een Thai's hoedje op mijn hoofd.

Een paar keer heb ik als kuur laxeerzout (Engels zout) gehad
tegen dysenterie!!!! Andere geneesmiddelen waren er niet

Een ander beeld dat bij mij opkomt is een mooie vallei, met
duizenden en duizenden vlinders, niet zo groot en geelachtig
groen.Ze trokken door deze vallei en het was een prachtig
gezicht waar ik enorm van heb genoten.

Na het werk gingen we zwemmen in de rivier. In het water
zogen de vissen je wondjes uit wat genezend zou werken. We
lieten ons een stuk meedrijven met de stroom. Daarna zwommen
we naar de overkant van de rivier en gingen met de keerstroom
al zwemmend weer terug. Onze helpers, de olifanten, waren ook
in de rivier. Bij de zandbanken werden ze verzorgd door hun
oppassers.

We zitten in een barak die half onder water ligt. Onze
slaapplaatsen liggen nog net boven het water. Als je ‘s nachts
moest poepen moest je eerst door het water lopen naar de
latrines. Een uiterst triest, hulpeloos en hopeloos gevoel kwam
over ons. Toch moest je doorgaan! Je zelf schoonhouden en je
spulletjes en jezelf blijven verzorgen. Als je die dagelijkse
routine en discipline opgaf was het gauw afgelopen met je. Ik
heb toen bij mezelf en anderen gezien wat de invloed van de
geest op het lichaam is.
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Non Pladuk, oktober 1943

Belangrijk was, tenminste voor mij, dat je wel in de realiteit
moest leven. Dat je wel praktische oplossingen voor je
problemen moest vinden maar dat je je gevoelens van woede,
uitzichtloosheid en hopeloosheid op een afstand hield en niet
echt toeliet.

Op een dag zijn we aan het werk bij een rotswand. In de
rustpauze slenteren ik en nog iemand na het eten wat rond. We
zien een kleine grot. Zullen we er in gaan ? Als we ontdekt of
gemist worden door een bewaker krijgen we op zijn minst een
paar harde klappen. Onze nieuwsgierigheid wint het van onze
angst. We gaan naar binnen en doen een grote vondst. We
vinden stenen bijlen!! Prachtig bewerkt en mooi glad. Dit
herkennen we uit illustraties van geschiedenisboeken als bijlen
uit het Stenen Tijdperk.

We hebben ze meegenomen en het kamp binnengesmokkeld. Tk
heb de bijlen nog lang meegezeuld van kamp naar kamp. Later
heb ik ze weg moeten gooien want ik werd steeds zwakker en de
transporten steeds zwaarder.

Ongeveer 30 jaar later lees ik ergens dat een Nederlandse
krijgsgevange die amateur geoloog is, in Siam grotten ontdekt
had tijdens de bouw van de Birma spoorlijn. Hij had daarin
stenen bijlen en andere voorwerpen uit het Stenen Tijdperk
gevonden. Dit resulteerde na de oorlog in een expeditie hiernaar
toe. Een nieuwe beschaving uit het Stenen Tijdperk werd
ontdekt.

Iets wat spookachtig in mijn herinnering aanwezig was bleek
echt waar te zijn. Voor mij zijn zulke bewijzen altijd schokkend
maar ook bevrijdend. Het wegpraten van ons verleden, het
doodzwijgen ervan hier in Nederland, heeft gemaakt dat het
verleden spookachtig werd, onderdook en niet verwerkt kon
worden.
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De barakken waarin we woonden waren langwerpig en
gebouwd van bamboe. Onze ligplaatsen waren ook van bamboe
en ongeveer 50 centimeter van de grond. Het dak was gemaakt
van bladeren. Als het regende, zelfs bij tropische regenbuien,
was er geen lekkage.

De latrines waren lange sleuven in de grond meestal 2 tegen over
elkaar. Dwars over de sleuven lagen bamboestokken om
gehurkt op te zitten. Onder je lag een wriemelende massa poep
en maden. Om je billen schoon te vegen gebruikten we gras,
bladeren of water.

Als het hard geregend had zakten de baboestokken half weg in
de modder en zeker

‘s nachts was dat gevaarlijk want dan was je vaak allen op de
latrine en kon je er moeilijk weer uitkomen.

Er gingen verhalen dat er weleens verzwakte mensen bijna in de
latrine verdronken waren.

Een keer hebben we grote aantallen Tamils langs de spoorbaan
zien trekken. Dit waren Aziatische arbeiders die door de
Japanners gedwongen waren om mee te werken aan de spoorlijn.
Het was afschuwelijk die mensen langs te zien trekken, ze waren
er nog veel erger aan toe dan wij. Wij hadden nog doktoren en
een soort militaire discipline.

De Tamils moeten in onbeschrijflijke ellende geleefd hebben
want voor de Japanners waren de Tamils totaal niets waard, nog
minder dan wij.

Ze moeten een heel hoog percentage doden gehad hebben. Het
is een groep slachtoffers die helemaal vergeten is. Nooit
herdacht, nooit genoemd. Helaas door onze groepen ook
nauwelijks.
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Er is langs de spoorlijn cholera uitgebroken! Gelukkig nog niet
in ons kamp. Er zijn steeds meer zieken; de gezonden zijn
eigenlijk ook ziek. De gezondheidstoestand van iedereen gaat
hard achteruit. Dysenterie, malaria, tropenzweren en beriberi
slaan steeds meer toe. Ook wordt ons geestelijk
incasseringsvermogen minder.

De druk van de Japanners wordt steeds groter.

Deze keer niet zoals in Cilacap de terreur om de terreur. Nee, de
spoorlijn moet klaar!. De Japanse troepen in Birma zijn kennelijk
in nood.

We gaan weer naar een ander kamp, steeds verder de rimboe in
en we komen dichter bij de Birmese grens. Onze conditie,
lichamelijk en geestelijk, wordt steeds slechter. Door de modder
en de regen lopen we naar een volgend kamp.

Wat gebeurt er met je als je achterblijft?

Hier zit echt een gat in mijn herinnering. Een gat waar ik last van
heb en dat me bang maakt, nog steeds!! Een van mijn ergste
nachtmerries is dat ik alleen achterblijf en daarna...... niets.

Dan lig ik ineens op de grond in de modder. Ik wil niet meer
verder, ik wil dood!!.Mijn spulletjes en rugzak liggen ook in de
modder.

Ik geef het echt op en hoop dat het snel afloopt. De rest van de
groep loopt door, maar een jongen stopt. Het is een donkere
Indische jongen , niet echt een bekende van mij. Hij bleef staan
en aaide me even over mijn hoofd. Door die aanraking kwam
mijn wil om te leven weer terug.

Hoe ik overeind gekomen ben weet ik niet meer maar ik liep
weer verder.
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Non Plladuk, oktober 1943




Dit is een van de meest indringende kampervaring die ik heb
meegemaakt. Ik heb die jongen maanden later nog eens ergens
ontmoet. Hij vertelde toen dat hij niet lang geleden bijna was
doodgebloed door een darmbloeding.

Er was cholera uitgebroken in ons kamp!!

Ik lig niet in een barak maar in een soort canvas tent. Ik lig op de
grond en ben alleen.

Er zijn geen anderen in de tent wel spullen van anderen.

Ik begin weer kramp te krijgen in mijn buik en darmen, heb ik
weer dysenterie?? Ik moet ineens bijna overgeven en steek mijn
hoofd door de uitgang van de tent. Ik dacht: “Dit is het einde, ik
heb cholera “. De symptomen van cholera zijn diaree en
overgeven.

Ik raak helemaal in paniek en wilde zo niet doodgaan, ik pakte
een stompje potlood en een stukje papier uit mijn rugzak en ben
naar buiten gekropen. Ik plukte een bloem en als ik dan toch
dood moest gaan dan wilde ik al kijkend en tekenend naar deze
bloem sterven. De kou ging door mijn hele lijf, zowel van binnen
als van buiten. Maar het overgeven stopte dus..... ik had geen
cholera!!!

Dan kom ik bij een dokter terecht van het KNIL. Hij vertelt me
dat ik voorlopig niet verder de rimboe in hoef.

We mogen achterblijven bij een barak ergens in de buurt. Ook
een paar Japanners blijven bij ons, als bewaker.

Een volgend beeld dat ik heb is dat ik in een barak in een bos
ben, niet direct gelegen aan de spoorlijn. Er zijn een aantal
zieken in de barak. Naast mij ligt een man met een grote
tropenzweer bij zijn heupgewricht. Hij heeft bijna gangreen . Het
rottende vlees stinkt afschuwelijk. Er zit een lap in de wond en af
en toe wordt de wond een beetje schoongemaakt.

Ik dacht en denk nog steeds hoe ben ik tussen die ernstig ziekte
mensen terecht gekomen? Zo ernstig ziek ben ik toch niet?
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Ooit heb ik een briefkaart ontvangen van mijn moeder en zusje
Jet. Hij was ondertekend door hen met de mededeling (in het
Engels) dat ze het prima maakten en goed te eten

hadden.

De groep waar ik bij zat mocht 2 keer een briefkaart versturen.
We konden kiezen uit zinnen als: goede gezondheid, veel
afleiding, amuseren ons enz. Sommige kaarten zijn aangekomen
anderen zijn nooit verstuurd. Ik heb eens ergens aan de spoorlijn
een kist gezien met daarin restanten van kaarten.

Vaak zag je op de rivier Thaise woonbootjes, hele families
leefden hierop. Een deel van deze bootjes werd gebruikt om
handelswaar mee te vervoeren, stroomopwaarts richting Birma.

Sommige bootjes lagen afgemeerd aan wal, waar wij in de rivier
mochten baden. Daar heb ik weleens jaloers naar gekeken.
Mannen, vrouwen en kinderen die aan boord zaten te eten.
Zomaar! Gewoon een familie, een gezin, bij elkaar!

Ik herinner me ook een kring van zingende en dansende
Japanners met in het midden een sergeant-korporaal. Na een
tijdje stopten ze en kregen ze iets. Een paar lieten het ons zien en
vertelden enthousiast dat de Keizer jarig was. Ze hadden een
plak cake gekregen!

Aandoenlijk! Dat waren ontmoetingen met wat menselijkheid en
voor mij heel belangrijk

Tijdens het opschrijven van deze herinneringen krijg ik vaak een
opgejaagd gevoel,waar ik na de oorlog veel last van heb gehad.
Ik moet opschieten, ik moet snel iets afmaken, het moet af zijn
voordat ik door de dood ingehaald wordt

Dit heeft niets met huidige leeftijd te maken, ik heb dit al jaren.

48



N\y HE&M‘H {87 BRUBLLENT 5. i
WE ﬂm. PLE.NTY“?:W@GJ? AMD M’tkﬁ‘{‘
mw '

i&m mmy,s wisaw&:nmmc wnss:mmt

49



50

Lijst met boeken die Hans na de oorlog wilde gaan kopen.
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Ik zit nu in een ander kamp, nog niet het hospitaal kamp, en ik
moet regelmatig naar een dokter. Het is niet altijd dezelfde
dokter, soms is het een Nederlander of een Engelsman. Eenmaal
een Brits Indische, met de rang van sergeant majoor. Dit was een
rare rang voor een dokter. Was dit wel een echte dokter? Men zei
van wel, maar een Brits Indiér kon geen officiersrang hebben.
Mijn gezondheid is niet al te best zegt de dokter. Met de
dysenterie gaat het wat beter maar ik heb wel hartproblemen. 1k
word met een groep andere zieken naar beneden gestuurd. Tk
denk dat de spoorlijn klaar was.

Per spoor gaan we richting de bewoonde wereld.

We zijn bang in de trein want we horen dat er al een paar keer
treinen zijn aangevallen door geallieerde vliegtuigen. We komen
in de buurt van de ijzeren spoorbrug over de rivier en zien dat
die al

gebombardeerd is.. Een deel van de brug hangt naar beneden.
Onze trein blijft een stukje voor de brug stilstaan. Het is
inmiddels donker geworden en we horen vliegtuigen aankomen.
We mogen niet uit de trein. We wisten dat de Japanners nooit
aangaven dat ze krijgsgevangenen vervoerden; het liefst
vervoerden ze ons tegelijk met hun eigen oorlogsspullen.

De vliegtuigen kwamen laag over, ze gooiden geen bommen
maar de trein werd gemitrailleerd met lichtspoor munitie.

Uiteindelijk mochten we uit de trein om dekking te zoeken. De
vliegtuigen kwamen nog een paar keer terug. Ik had een gek,
vreemd en angstig gevoel want vlakbij waren de geallieerden
maar op dit moment waren ze onze vijanden. Ze waren dichtbij
maar tegelijkertijd oneindig ver weg. Ook dit ging weer voorbij
en er waren gelukkig geen gewonden.

De volgende dag gingen we lopend verder over de nog intact
zijnde delen van de brug over de rivier de Kwai.

Hoe we het volgende kamp bereikt hebben weet ik niet meer.
Het was een groot ziekenkamp.
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De ziekenkampen van Chunkai,Kanchanaburi en
Nakompaton

Na het passeren van de brug gingen we per trein over onze
spoorweg naar een groot ziekenkamp.

Ver na de oorlog in 1954 ontving ik een postwissel van Fl. 40,-.
Dit was mijn aandeel in de spoorweg die verkocht was aan
Thailand. Daarvoor heb ik grammofoonplaten gekocht van de
Messias van Handel.

In het kamp had je betrekkelijk weinig last van de Japanners. Het
was een triest kamp want er waren iedere dag veel doden en
overal zwaar zieken. Sommigen waren wandelende skeletten. Bij
velen had de beriberi het zenuwstelsel aangetast. Sommigen
waren halfblind, hadden een klapvoet of aangetaste zenuwen in
het evenwichtsorgaan en liepen alsof ze dronken waren door het
kamp.

Er waren ook veel mensen die malaria hadden, ik nog steeds
niet, of dysenterie en pellagra. Dat had ik volgens allerlei artsen
ook, maar wat het precies inhield wist ik niet en nog steeds niet.
Ik had ook nog steeds dysenterie en beriberi en er was ook iets
met mijn hart. De doktoren noemden het hart beriberi. Mijn
hartslag was altijd 140 slagen per minuut en volgens de artsen
moest ik oppassen met bukken want er bestond gevaar dat de
bloedvaten zouden springen. Ook kreeg ik nog een aanval van
geelzucht en steenpuisten.

Een steenpuist in mijn rechterdijbeen veroorzaakte een flink diep
gat dat maar niet dicht wilde. Elke dag maakt een verpleger de
diepe wond schoon met gekookt water en ging er een oud lamp
omheen die telkens werd uitgekookt.

Ik kreeg ook een klein wondje in mijn nek en mijn hoofd ging
wat opzwellen. Ik moest me ieder uur melden bij de dokter. De
zwelling verdween uiteindelijk. Er waren in dit hospitaal totaal
geen medicijnen.
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Als je door de barakken liep, ik was lopend patiént, rook je de
penetrante geur van rottend vlees. Het was overal doffe ellende.
Je leefde om het eens mooi te zeggen “in het dodenrijk”. Tk denk
dat een deel van mij daar altijd is gebleven.

Er werd van alles georganiseerd in het hospitaalkamp. Er kwam
een werkplaats die kunstbenen maakte voor de geamputeerden.
Het waren wonderen van vernuft en dat met de meest primitieve
middelen.

Velen hadden toch nog steeds een boek meegesjouwd. Dat kon
je inleveren tegen een bewijsje en dat was dan je inbreng voor de
bibliotheek. Je kon dan een boek lenen.

Er kwamen ook cabaretgroepjes en die mochten soms optreden
van de Japanse commandant.

Ik herinner me een Schotse dominee die perfect een dronken
man naspeelde.

Er traden ook Chorus Girls op en er werden Engelse liedjes
gezongen.

Je ging ontdekken en beseffen dat er naast de modder, ziekte
zwoegen en lijden toch nog andere dingen waren.

Er ontstonden ook weer groepjes die ‘s avonds bij elkaar
kwamen, luisterden en kletsten over van alles en nog wat.

Maar de dreiging bleef. Telkens moesten er weer groepen op
transport. Het was fijn als je weer een beetje opknapte maar dan
werd je weer ingezet. En telkens moest je weer afscheid nemen!!
Vaak hoorden we de geallieerde vliegtuigen. Dat het geallieerde
waren zagen we aan de reacties van de Japanners. Er kwam ook
altijd eerst een verkenner- een heel hoog vliegend vliegtuig. Het
was onzichtbaar voor ons maar wel hoorbaar. We leerden later
angst voor dat geluid te hebben.
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Op een dag heerste er grote opwinding. De Japanners wilden de
administratie van het kamp verbeteren en hadden plattegronden
van de barakken laten drukken. Van elke barak moest op de
plattegrond worden ingevuld wie waar lag, de naam en land van
herkomst, de ziekte waaraan hij leed en welke kleren hij nog
had.

Degene die dat werk deed kreeg er wat geld voor, genoeg om 1
ei per dag van te kopen. Ik meldde me aan en moest de barak
doen waar alleen officieren in lagen. Het waren Nederlandse
KNIL-officieren plus een paar Amerikaanse. Het hield ook in dat
ik zou moeten verhuizen naar die barak. Maar van de officieren
mocht ik niet echt een plek krijgen bij hun groep. Ik moest apart
in een hoekje liggen!

Alle gegevens moesten in het Engels genoteerd worden en zo
kregen de Japanners hun plattegrond en ik mijn dagelijkse eitje
en wat kennis van de Engelse schrijfwijze van ziektes.

Op een dag krijg ik een enorme schok, er was een kleine ramp
gebeurd. Tk kom

‘s middags terug bij mijn tampatje, apart in de hoek en ontdekt
dat ze aan mijn spullen hebben gezeten. Ze hebben mijn boek
gestolen waarin een foto van Bobby zat (mijn oudste zus die
tijdens de oorlog in Holland zat) en mijn “deken” (halve oude

lap).

Ik zit nu weer in een ander kamp, niet zover van Nonpladuk.
Nonpladuk ligt aan het begin van de spoorlijn:het kamp ligt er
vlak naast en overal zijn rangeerlijnen.

Het liefst plaatsten de Japanners hun oorlogsvoorraden vlak bij
onze kampen. Op een nacht werden de spoorlijn, voorraden en
treinen bij Nonpladuk gebombardeerd. Ook het kamp werd
geraakt en er vielen doden en gewonden.ledereen voelde zich
zeer onveilig. Zowat bij ieder kamp lagen Japanse troepen en
voorraden. Dit betekende weer extra gevaar en dat gevaar zou
alleen maar toenemen naarmate de tijd verstreek. En schuilen
mocht je nooit.
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Naast de wandluizen waren er nu ook de kleerluizen. Elke dag
moest je iedere naad van je kleding controleren en de kleerluizen
dooddrukken.

Om de wandluizen te bestrijden moest je je spulletjes in de hete
zon leggen en dan vluchten ze weg en kon je ze doodknijpen of
slaan. Dat rook naar amandelen.

Er gaan weer groepen weg en het gerucht gaat dat ze naar de
landengte van de Kra, naar Japan of terug naar Singapore gingen.
Ik ga ook op transport. Dit is altijd weer spannend en triest want
je moest weer afscheid nemen. Volgens de doktoren is mijn hart
nog steeds niet in orde.

Ik kom in Bangkok terecht in een grote loods vlak aan de rivier,
in het havencomplex.
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Gevangenkamp in het havencomplex te
Bandoeng tot augustus 1945.

Onze loods is er een van een aantal loodsen die langs de rivier
liggen die door Bangkok loopt.

We installeren ons in een hoek van de grote, lege loods. Die
onpersoonlijke loods wordt nu onze loods. Met onze schaarse
spulletjes bakenen we toch ons territorium af. Op de grond leg ik
mijn matje en aan het hoofdeinde daarvan mijn rugzak. Beide
gaan, net als ik, tekenen van slijtage vertonen. Toch geven ze
ook aan: dit is mijn huis, mijn veiligheid. Mijn pannetje en
lepeltje heb ik ook nog. Een paar mensen van de groep ken ik
maar de meesten niet.

We moeten werken aan pill-boxen, mitrailleurstellingen, op
verschillende plaatsen in Bangkok. Ik ga nu meestal op corvee
met alleen een tjawat aan, net zoals de meeste anderen. Het is
een raar gevoel dat we voor het eerst in lange tijd niet op corvee
in de rimboe zijn maar in een gewone stad, waar de mensen
gewoon leven. Met een schok realiseren we ons hoe we erbij
lopen, hoe armzalig onze toestand is, hoe afgetakeld we zijn als
we ergens in Bangkok voor een huis een aantal blanken zien die
gewoon gekleed waren. Het was een beeld uit een andere
wereld. We vroegen ons af wat voor mensen het waren die in
Japans bezet gebied zomaar rondliepen. Wij dachten dat het
Fransen waren.

Van het werken aan de pill boxen herinner ik me dat wij alles
wat in het schootsveld stond van de mitrailleurs weg moesten
halen. Zoals struiken, aarde en rotzooi. Dat lag allemaal in een
soort moddersloot en daar moest ik in. Volgens mij had ik toen
ook geen schoenen meer en ik trapte toen met mijn blote voeten
op iets scherps. Het was geen grote wond maar wel een diepe. Ik
was tijdelijk kreupel en dat was een grote handicap in die tijd.
Gelukkig ging de wond niet zweren.
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Mijn slapie was een wat oudere man. Bijna iedereen was ouder
dan ik en sommige Japanners noemden me dan ook baby-soldier.
Mijn slapie werd ineens ernstig ziek, naar men zei had hij
cholera. Hij verdween maar ik weet niet waar naar toe.

Het bleef gelukkig bij dit ene geval.

Steeds vaker hoorden we het zoemende geluid van een
verkenner, meestal de volgende dag gevolgd door
bommenwerpers. Dit was ergens vlak bij Bangkok maar nog niet
bij ons in de buurt.

Er ontstaan weer groepjes en ik ga weer geleende boeken lezen .
Bijna alle boeken zijn in het Engels en weer kom ik mijn goeie
oude Everyman’s Library tegen. Dat gaf me altijd weer hoop: het
lezen, maar ook de gedachte dat ik na de oorlog zelf die boeken
kon kopen als ik wat geld had.

Uiteindelijk komt de gevreesde aanval op het havencomplex. We
mogen de loods uit maar mogen niet echt schuilen in de
loopgraven en greppels die verderop zijn. Gelukkig zijn er geen
treffers. Dan volgt er weer een aanval en nu mogen we wel
schuilen in een greppel die in het verlengde ligt van de loodsen.
Deze keer is het wel raak en er zijn inslagen in de loodsen. De
inslagen komen steeds dichterbij, een vlak naast onze loods en in
de latrine. De volgende moet haast wel op ons terecht komen
want wij liggen in het verlengde van de bommenreeks.

Maar ..... er was geen volgende bom! We hadden weer geluk
gehad.

Het dak van onze loods was beschadigd en door de scheuren en
de gaten van het dak droop onze poep want ook de latrines waren
getroffen.

We hebben de rommel in onze loods opgeruimd en verhuisden
naar een ander deel van de loods waar het dak niet beschadigd
was.
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Een andere loods stond in brand. Iemand had in een loods een
grote hoeveelheid sake gevonden en binnen de kortste keren was
90% van het kamp stomdronken. We lagen op de kade over te
geven en liepen, heel gevaarlijk, al zwaaiend en balancerend op
de rand van de kade, waar 3 meter lager het donkere water van
de rivier stroomde.

De 10% die niet dronken was had het druk om degenen die in de
rivier dreigden te vallen, naar minder gevaarlijke plaatsen te
brengen.

De corvees gingen gewoon door. Mijn hart bleef raar doen , het
sloeg nog steeds 140 slagen per minuut. Daar wen je aan, maar
niet echt! Ver weg, haast onbewust, maar altijd aanwezig was de
onzekerheid van wanneer gaat er iets mis met mijn hart, zoals
diverse doktoren mij gezegd hadden.

Op een dag krijgt het hele kamp straf. Waarom was niet erg
duidelijk. We hoorden een duister verhaal via een tolk over de
Geallieerden en Japan. Onze straf was dat we dagen geen
drinkwater zouden krijgen. Dit gebeurde ook. Hoe lang dit
duurde weet ik niet meer precies, ik denk bijna 2 dagen.

In elk geval duurde het lang genoeg om bijna gek te worden van
de dorst.

Na het corvee gingen we baden in een poel vlak bij de loodsen.
Dat water was zoet maar besmet met cholera. Ik weet nog dat ik
me daar in het water schoonmaakte en ik moest oppassen dat ik
geen druppeltje water in mijn mond mocht krijgen vanwege
besmettingsgevaar maar dat ik gek werd van de dorst. Ik voel
nog de verleiding me over te geven aan het gevoel de strijd op te
geven en als een gek te gaan drinken.

Later kregen we een half mokje gekookt, dus veilig, water. Het
was ZOUT water: de Japanners hadden er expres zout ingedaan.
Dit heb ik een van de gemeenste streken gevonden!!
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Nog even en dan hadden we de strijd tegen de dorst verloren en
toen we bijna door de knieén gingen kregen we ons gewone
rantsoen zoet water.

Ik heb later altijd gedacht dat het bovenstaande en de hierna
volgende gebeurtenis te maken had met de Geallieerde
bombardementen op Japan of de eerste atoombom.

Er volgde een strafappel en we moesten aantreden aan de kop
van onze loods. Er werd geschreeuwd en gemept. De
commandant bleef maar schreeuwen, steeds harder, haast
ongecontroleerd. Er werd iemand uit de groep gehaald en de
Japanse commandant gespte zijn zwaard los.

Het zwaard bleef in de schede en met de zijkant werd de rug van
de man bewerkt. Het werd voor iedereen een gevaarlijke
toestand want je mocht geen emoties laten zien en geen aandacht
trekken door angst of woede te laten zien.

De man viel maar het slaan op zijn ruggegraat ging door.
Uiteindelijk werd hij weggedragen en later hoorden we dat hij
waarschijnlijk verlamd was aan zijn onderlijf.

De nodeloze terreur kwam terug, het leek op Cilacap.

Veel van onze bewakers waren Koreanen, dit waren gemene
jongens. Het verhaal ging dat de Japanners toen ze Korea
veroverden en bezet hadden, ze veel jonge Koreanen gedwongen
hadden om als hulptroepen in het Japanse leger te gaan.

Ook hoorden we dat de Koreanen met mooie verhalen verleid
waren om mee te gaan met de Japanners . Ze zouden in de
veroverde delen van Azié een stukje grond krijgen.

In elk geval kregen wij de indruk dat ze de slechte behandeling
die ze zelf kregen, op ons wilden wreken. We hoorden ook dat er
Koreanen waren die aan gevangenen vroegen om een verklaring
te tekenen dat ze ons altijd goed behandeld hadden.

60



Op een dag. niet lang daarna moest de hoogste Nederlandse
officier bij de Japanse commandant komen. DE OORLOG WAS
AFGELOPEN!

Dat was het dan want er gebeurde verder niets! En er zou, maar
dat wisten we toen nog niet, bijna een jaar lang ook niets
gebeuren met de Nederlanders in Thailand.

Een klein jaar later zouden we nog in kampen zitten en soms ook
weer in de spoorwegkampen in de jungle.

Het door Nederland vergeten leger in de jungle, waar alleen aan
gedacht werd, als er weer gevaarlijke klussen in Indi€ gedaan
moesten worden.

Een dag na de capitulatie zaten we op de kade aan de
snelstromende rivier en werden er gebraden kippen uitgedeeld..
Dit was een geschenk van de Thaise bevolking van Bangkok aan
de ex-gevangenen in de haven. Dat deed ons psychisch heel
goed, maar onze magen en darmen konden daar niet meer tegen
en we werden doodziek! Maar deze keer konden we ons niet
meer beheersen.
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De capitulatie van Japan (augustus 1945)
tot het vertrek naar Holland met de boot (mei 1946)

Op 15 augustus hoorden we dat Japan gecapituleerd had.

Mijn lichamelijke toestand was niet al te best: ik had beri- beri,
pellagra, hartproblemen (hartberiberi), dysenterie maar nog
steeds geen malaria.

Mentaal was ik vol hoop en gretig naar de toekomst, want nu zou
ik opknappen.

Maar diep van binnen had ik een grote angst om geslagen te
worden; het gevoel dat ik ter dood veroordeeld was maar dat dat
vonnis nog niet voltrokken was. Het gevoel van doodop zijn en
eigenlijk niet verder kunnen.Ook een gevoel van schuld en
gefaald te hebben.

We bleven in het zelfde kamp. Het eten werd beter en er waren
geen schreeuwende en meppende Japanners meer. Maar wel een
KNIL-officier die ineens macht ging uitoefenen nu alles weer
veilig was. Hij had om dat gezag uit te oefenen ergens in een
hoekje een tafel en een stoel neer gezet. Ineens werden de
officieren weer zichtbaar: ze kwamen uit hun hol gekropen.

Ik vind dat het merendeel van de KNIL-officieren in de kampen
hebben gefaald, slechts een klein aantal deed het prima. De
militaire artsen waren uitstekend en moedig, net zoals de
militaire dominees en aalmoezeniers.

Ineens werden de corvees hervat. Er moesten ergens in Bangkok
zakken rijst van zo’n 70kg gesjouwd worden. Verschillende
artsen hadden mij gewaarschuwd voor de slechte conditie van
mijn hart en ik moest volgens hun voorzichtig zijn met bukken
want de vaten bij het hart waren aangetast en zouden kunnen
springen. Verder kreeg ik geen medicijnen of een behandeling.
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Plotseling werd ik plus een aantal andere zieken aangewezen om
zakken rijst te sjouwen. Ik protesteerde maar de KNIL kapitein
zei: “Orders zijn orders, de doktoren hebben alleen maar een
adviserende stem en de commandant de beslissende stem”.
Onder protest heb ik 1 zak gedragen en toen verder dienst
geweigerd.

De anderen volgden mijn voorbeeld. Ik heb mij direct bij een
verpleger gemeld, die mijn pols voelde, en ik moest onmiddellijk
gaan liggen.

De volgende dag moest ik op rapport komen bij een kapitein die
zich veilig achter een tafeltje had verschanst. Ik stond angstig en
kwaad in de houding voor het tafeltje.

Ik had dienst geweigerd en orders niet uitgevoerd.

De discipline moest hersteld worden! Plotseling won mijn
woede het van mijn angst , ik boog me voorover en zette mijn
handen op het tafeltje. Ik zei dat ik de oorlog en de kampen had
overleefd, dat ik het volgens de artsen aan mijn hart had en dat ik
niet meer mijn leven op een onzinnige manier wilde wagen. Dat
er genoeg Japanse krijgsgevangen waren voor deze klus en dat ik
weigerde die order uit te voeren.

Waarschijnlijk hebben de anderen van ons groepje (allemaal
flink ziek) dit ook gezegd want we kregen
STRAFOVERPLAATSING naar de binnenlanden van Siam:
terug naar een van de junglekampen aan de rivier!!!

Dit in plaats dat we behandeld werden en medicijnen kregen.

In het junglekamp aangekomen hebben we ons gemeld bij een
officier. Zijn reactie: “Zijn ze godverdomme daar beneden
helemaal gek om zieken hier naar toe te sturen”.

Wij antwoordden: “Ja, dat zijn ze zeker.”
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Welk kamp dit was weet ik niet meer, wel dat het aan de rivier
lag. Daar vegeteerden we weer verder in de zelfde hutten,
gelukkig nu zonder wandluizen (DDT?)

Het eten was nu wat beter en we hadden geen corvee. Maar ook
geen medische behandeling voor de geconstateerde ziekten.

We konden ook weer boeken lezen uit de bibliotheek.

Ik ging ieder dag naar de rivier en heb daar urenlang gekeken
naar vissende vogels, ze leken op ijsvogels.

Later verhuisden we naar andere kampen aan de spoorlijn. Ik
herinner me een open plek in een kamp vol met ex-
krijgsgevangenen. In het midden stond een vrij kleine man. Dit
was Generaal Slim, de commandant van de Geallieerden die in
Birma de Japanners terug aan het drijven was toen de
atoombommen vielen.

We waren dus toch echt bevrijd!. Die man vertegenwoordigde de
buitenwereld.

Ik loop nu in andere kleren, legerkleding van het Brits Indische
leger en we moesten ook weer rangonderscheidingstekens op. Ik
was militie sergeant.

We kregen ook een betaalboekje in het Engels en betaling. Hoe
het in de buitenwereld ging was ons niet bekend. Ook wist ik
niet hoe het met mijn familie op Java ging. Niemand wist wat er
met ons ging gebeuren. Velen van ons schreven naar familie en
bekenden in Nederland en naar allerlei instanties om
verbetering in onze situatie te krijgen. Maar er kwam geen
enkele reactie.

Af en toe ging ik naar een dokter. Ik had nog steeds dezelfde
ziekten maar kreeg nog steeds geen behandeling. Mijn
darmklachten verminderden wat maar mijn hartproblemen
bleven.

De KNIL’ers die nog een beetje fit waren kregen een soort
keuringen.
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We hoorden dat die gezonde half-fitte militairen weer
oorlogstrainingen kregen om weer ingezet te worden in Indié!
Ik denk dat die training van een paar maanden beter was dan
onze training op Java in 1941, van 8 maanden.

Op een keer moest ik samen met een paar anderen in een kamp
zijn waar Japanse krijgsgevangen zaten. Ineens hoorden we de
ons zo bekende kreten en geschreeuw. Ik liep verstijfd van
schrik, rustig door. Zij waren voor ons in de houding
gesprongen!! Voor mij was dit een verwarrende en angstige
ervaring. Ik en mijn lijf reageerden op de kreten alsof ik zelf
weer in het kamp zat.

Ik had totaal geen gevoel van: Lekker, nu moeten jullie voor ons
in de houding staan en buigen. Ik was aardig gehersenspoeld.

In een ander kamp, in de buurt van een stadje, werd ik weer
onderzocht en gekeurd. En weer werd ik ernstig ziek verklaard.
Ik mag nu wel lopen, maar heel langzaam en moet nog steeds
voorzichtig zijn met bukken. Verder gebeurt er niets en dit alles
gaat flink aan me vreten . Ik heb altijd een angstig gevoel in mijn
lijf dat ik wel onderdruk maar altijd aanwezig is.

Tevens verklaart een arts, dat nu de evacuatie op gang gaat
komen, ik als ernstig geval per vliegtuig geévacueerd zal
worden. Zou er nu eindelijk iets gaan gebeuren?

Een groot aantal Engelsen en Australiérs vertrekken per
vliegtuig.

Ik zou ook gaan en dan zou ik eindelijk opknappen en behandeld
worden maar dan krijg ik de mededeling dat ik niet per vliegtuig
afgevoerd word want dat was te gevaarlijk voor mijn hart. Weer
een schrik en teleurstelling.

Vlak daarna komt het bericht dat geen enkele Nederlander meer
geévacueerd mag worden (verandering van beleid). Alle KNIL’
ers moesten in Thailand blijven! De evacuatie en repatriéring
van Engelsen en Australiérs gingen wel door!!
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Een deken van teleurstelling en somberheid daalde op alle
kampen neer, we voelden ons weer in de steek gelaten en weer
vergeten.

Ik heb nog steeds geen bericht van mijn ouders en jongste zus
ontvangen, ook niet van mijn oudste zus uit Holland. Ik had wel
iets op een soort stuk WC papier geschreven en dat in een kaft
van een schrift gevouwen. Dit had ik aan iemand meegegeven
die dat weer aan een piloot zou geven die naar Java vloog.
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Ik ben nu weer in Bangkok en we liggen in stenen gebouwen op
de grond, op hetzelfde matje en lap. We hebben goede schoenen
en kleding van het Brits-Indische leger. Ik ontvang via-via een
brief, met potlood geschreven op een soort WC papier en
genaaid in stevig blauw pakpapier, geschreven door mijn
moeder. Ze is nog in leven evenals mijn vader en jongste zusje
Jet. Ze zitten nu weer bij elkaar in Bandoeng en hadden mijn
brief ook ontvangen.

Het eten is wat beter dan bij de Japanners maar nog steeds matig.
Officieren zag je nooit dus klagen hielp niet.

De behandeling van de zieken, en eigenlijk was iedereen ziek,
ondervoed of aangetast door de malaria, bleef nog steeds
achterwege.

Op een dag kwam een officier ons vertellen dat Lady
Mountbatten op inspectie zou komen. Wij zouden niet zelf met
haar mogen praten, alleen als we daartoe uitgenodigd werden
door de haar begeleidende Knil-officieren, zouden we wat tegen
haar mogen zeggen. Zomaar, ongevraagd, klachten uiten werd
van te voren verboden door onze eigen leiding. Een aantal van
ons heeft dit toch gedaan echter zonder enig gevolg. Noch in
positieve zin, verbetering van het voedsel en onze
omstandigheden, noch in negatieve zin, geen strafoverplaatsing.

Ik ga af en toe met een paar anderen naar Bangkok toe om wat te
eten.

Bij het donker worden, worden er op de trottoirs en de rijweg
tafeltjes en stoeltjes geplaatst. Een soort restaurants. Ik dronk
dan ook wel eens Namenau (citroenwater).

Een keer ben ik naar een soort theater geweest waar een klassiek
Thais dansstuk werd opgevoerd. Het was wel interessant maar
duurde oneindig lang.

Op een andere keer gingen we naar een Ensa show. Dit was een
cabaretgroep die tijdens de oorlog voor Engelse troepen speelde
die aan het front waren in Birma.
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Ik ontvang een brief uit Holland van mijn oudste zus Bobby,
ook zij had de oorlog overleefd.

Er kwamen verontrustende berichten uit en over Indi€. Er zouden
opstanden en gevechten zijn en Nederlanders zouden ontvoerd
worden uit treinen en worden vermoord.

Mijn ouders en jongste zusje Jet zitten in een speciale wijk in
Bandoeng, beschermd door Engelse en Japanse ! troepen.

Ik lig nu ergens bij een renbaan voor paarden, in een grote
ruimte op de grond, een soort paardenstal. Dit kamp ervaar ik als
somber en zonder hoop. Alle geallieerde troepen en ex-
gevangenen zijn weg. Wij zijn overgebleven, achtergelaten, en er
gebeurde eigenlijk niets. Je hoorde van officiéle kant ook
helemaal niks. Telkens als ik eens door een dokter onderzocht
word hoor ik dezelfde kreten: ernstig ziek, je hart doet raar,
dysentrie verschijnselen en rare ogen. Maar er gebeurt niets en ik
word nergens voor behandeld.

Langzaam vreet dit aan mijn vertrouwen in mijn eigen lijf. Mijn
hoop voor de toekomst wordt aangetast. Een paar keer krijg ik
hoge koorts. Is dit dan toch malaria?

Ik ga regelmatig zwemmen in een zwembad in Bangkok, de
Sportclub genaamd. Dit was waarschijnlijk een vroegere Engelse
club.

Ik krijg het gevoel dat mijn geest gaat zwalken. Ga ik dan toch
stuk?

Ergens help ik met het uitpakken van kisten, die het Rode Kruis
tijdens de oorlog gestuurd had naar Siam, voor ons. Kisten vol
met medicijnen, boeken en andere spullen.

De Japanners hebben die spullen nooit aan ons gegeven.De
medicijnen zouden veel levens gered hebben.
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Ik bemachtig een boek met gedichten van Longfellow en lees
ook een van de andere boeken, Walden van Thoureau. Dit boek
maakte diepe indruk op mij en gaf me weer inspiratie en hoop.
Ik kreeg weer de wil om door te gaan. Later in Holland heb ik
het boek weer gelezen en in de jaren 60 heeft het veel
jeugdgroepen geinspireerd.

Ik krijg in de tijd dat ik in die paardenstal lag steeds meer de
neiging me te onttrekken aan de doffe, uitzichtloze, sombere
stemming die er overal heerste, door in een fantasie wereld te
leven.

Eigenlijk was deze tijd nog slechter en gevaarlijker dan de tijd in
de gevangenkampen, want nu was er niets waar je naar uit kon
kijken. Geen volhouden tot de oorlog voorbij is, want de oorlog
was al lang voorbij. En ik was nog steeds ziek, maar er gebeurde
niets.

O ja er gebeurde toch nog wel iets. Je kon ergens een soort
deken krijgen bij de fourier. Maar ik kreeg hem niet!!

Want de fourier had zijn orders gekregen ingevolge een of ander
reglement. Hij mocht pas een deken afgeven als de betrokken
militair een andere deken inleverde. Maar die had ik niet dus ik
kreeg geen nieuwe deken. Nu had ik nog wel mijn lap uit de
gevangenkampen en die heb ik toen ingeleverd. Nu was aan alle
reglementen van het KNIL voldaan en dus kreeg ik mijn deken.
Ongelooflijk!

En er gebeurde nog meer. Vijf maanden na de bevrijding in
januari 1946 werden er een soort gestencilde papieren
uitgedeeld. Het was een boodschap aan de KNIL militairen
getekend door de Koningin. Verschillende van ons waren zo
kwaad over de inhoud van de brief dat ze hem verscheurden.

Ik was zo kwaad, dat ik het papier niet wilde verscheuren maar
wilde bewaren voor later, als bewijs hoe we vergeten waren. Het
stencil heb ik nog steeds jaren en jaren
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heb ik er niet naar gekeken maar nu ik dit allemaal opschrijf
dacht ik, is dit nou echt gebeurd?

Op de achterkant heb ik toentertijd meteen de datum
opgeschreven waar en wanneer het is uitgereikt. 19 januari 1946
te Nakom Palong- Siam.

's-Gravenhage, 21 November 1945.

Aan de oud-kri jgsgevangensn,

Het is mij een groots vreugde na eerder pogen thans de ge-
legenheid te hebben, U een bewijs van mi jn medeleven te kunnen
geven.

Mi jn gedachten waren bij U in de dagen, dat gij Uw held-
haftige strijd streed tegen een overmachtigen vijand en hebben
U gevolgd in Uw bitter lo: van krijgsgevangenschap, dat daarop
is mangebroken. Spaarzame berichten bereikten mij, omtrent wat
een verdragen schennende 7ijand met zijn krijgsgevangenen deed.

Nu ik alles weet, wat gij te doorstaan hebt gehad en hoe
gij het doorstaan hebt, vervult mij trots over Uw houding, die
de beste tradities van onze weermacht waardig is geweest, Ja,
daaresn nieuwe tradities heeft toegevoegd door Uw moed, UwW vol-
harding en Uw trouw.

In weemoedige herinnering san hen, die het offer van hun
leven gebracht hebben, dank ik U allen voor wat giJj voor het

Koninkri jk hebt gedsan.
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De hoop brokkelde langzaam af bij de meeste van ons. In de
kampen merkte je nu, na de bevrijding, nauwelijks iets van actief
beleid van de leiding. Dat was toen in de gevangenkampen
gemiddeld beter. Zelfs in de ergste omstandigheden werden er
weleens zangavonden georganiseerd of een soort
cabaretavonden.

De artsen kwamen toen regelmatig langs bij de ergste gevallen,
de minder ernstig zieken moesten bij de dokter komen ter
controle.

Nu, na de bevrijding gebeurde dat niet, nergens was duidelijke
leiding die nieuws doorgaf uit Nederland, Indi€ of Thailand.
Overal in de troepen ontstond apathie en woede. De
saamhorigheid verminderde en hoop voor de toekomst
verdween ook.

Ik las nog wel en had soms wel eens een gesprek daarover. In die
tijd merkte ik dat er een aantal mensen waren die graag tegen me
aan praatten.

Waarom snapte ik niet.

Er was onder andere een man van ongeveer 30 jaar die praktisch
blind was door oog beriberi. Hij wilde dat ik een brief van zijn
vrouw een paar keer voor las. Ik weet niet meer of ik zijn
antwoord brief aan zijn vrouw geschreven heb. We kregen
samen weer gesprekken over de toekomst.

Ik voelde me van binnen steeds meer in stukken uit een vallen
door deze uitzichtloze toestand en ging steeds meer leven in mijn
dagdromen. Hoe zou het zijn als ik weer in Holland was? Ik had
al besloten om niet meer scheikunde te gaan studeren aan de
Universiteit want ik wilde zo spoedig mogelijk op eigen benen
staan en zelf geld verdienen. Dit besluit heb ik per brief aan mijn
ouders meegedeeld. Mijn moeder schreef terug dat mijn vader
liet zeggen dat hij zeer teleurgesteld was, dat ik geen
universitaire studie ging doen. Hij liet via mijn moeder
boodschappen doorgeven, nooit rechtstreeks.
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Mijn vader had het in die tijd erg druk vanwege de Bersiaptijd.
Hij hielp mensen uit de gevaarlijke buurten terughalen naar de
beschermde buurten. Veel mensen zijn in die tijd vermoord. Dit
was allemaal geen ongevaarlijk werk.Maar de “vreemde” manier
mijn brieven niet te beantwoorden veranderde niet.

Dat niet beantwoorden, het niet reageren en het doodzwijgen van
mijn brieven bleef tot ongeveer 1950, toen hij zelf naar
Nederland kwam. Hij heeft nooit willen vertellen waarom hij
mijn brieven doodzweeg.

Terug naar de paardenstallen in Bangkok. Ik kreeg steeds vaker
koorts en moest dan een paar dagen in bed blijven maar kreeg
verder geen medicijnen hiervoor. Ik begon steeds meer te
dagdromen en beeldde me in dat ik in Holland was en dat er
mensen waren die dat fijn vonden. Ik zag beelden van echte
huizen met mensen erin waar ik op een stoel aan een tafel
gezellig thee aan het drinken was.

Het werd steeds gezelliger, maar ik voelde ook het gevaar.

Ik wist nog wel waar ik was en waar ik lag, maar ik voelde het
niet meer. Op het laatst was het heel griezelig en gevaarlijk. Tk
zag van boven mezelf liggen en daar boven had ik het gezellig
met mensen in Holland die gezellig met elkaar thee dronken.
Heel eng!! Ik wilde naar mezelf terug, naar mijn lijf, dat daar
nog steeds op de grond lag, in een situatie die niet hoopvol was.
Maar het was wel die realiteit die ik ontvlucht was.

Dat had ik in het kamp, hoe verschrikkelijk het soms ook was,
nooit gedaan. Ik had wel geleerd me in tweeén te splitsen en me
los te maken van mijn lijf.

Maar nu, nu was het veel verder gegaan. Waarschijnlijk omdat
mijn hoop aangetast was. Ik wou terug! Terug naar mijn lijf!! En
dat lukte niet. Dit was heel angstig.

Ik wilde terug naar de realiteit hoe moeilijk die ook was, anders
zou ik gek worden.
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Wat heb ik daar in die paardenstal moeten vechten! Eindelijk
voelde ik me weer bij elkaar. Ik voelde me koortsig maar dat kon
me niet schelen. In een soort trance liep ik naar een soort ijzeren
vat met water.

Ik heb heel veel water over me heen gegooid en heel erg diep
ademgehaald.

Toen ik afgedroogd en aangekleed was wilde ik naar een stille

plek waar ik tot rust kon komen. Ik ben gaan zwerven, op zoek
naar de Tempel van de Smaragd Boeddha.

Hoe ik daar gekomen ben weet ik niet. Ik heb daar op de grond
gezeten in de stilte en de schemering en heb gehuild.

Daar heb ik het besluit genomen een dagboek te beginnen waarin
ik zou gaan schrijven hoe ik beter kon worden, niet alleen
lichamelijk maar ook geestelijk.

Ergens heb ik een aanteken boekje gekocht en geprobeerd alles
wat naar boven borrelde op te schrijven. Ik herinner me nog dat
ik schreef dat ik nooit meer echt zou kunnen lachen; dat ik rust
en stilte en een paar andere mensen nodig zou hebben om op te
knappen. Ik dacht aan een klooster, zonder zelf kloosterling te
willen worden. Ook schreef ik op dat ik alleen zou kunnen
opknappen, als iemand me in plaats van te slaan me zou aaien,
en dan hoopte ik dat ik zou kunnen huilen. En dat dat van die
ander zou mogen.Dat ik mocht praten en dat de ander naar me
zou luisteren en dan echt zou reageren en niet zou doen alsof ik
niets gezegd had.

Alles opschrijven in een dagboek hielp me en het nalezen ervan
ook. Later in Holland toen ik onder andere bij doktoren daarover
wilde praten, waren de reacties zo schandalig, dat ik ermee
gestopt ben en het dagboek verscheurd heb. En dat aangetaste
deel, een heel belangrijk deel van mezelf, afgescheiden heb en
ben gaan verder leven met wat er over was.
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Op een andere manier had ik het niet gered en niet kunnen leven
in het Nederland van 1950. En daar kwam nog bij, dat omdat ik
uit Indi€¢ kwam en in het KNIL voor het Koninkrijk gevochten
had, de Nederlandse samenleving heel cru en afwijzend
reageerde. Terwijl die ook wetten maakte dat verder leren extra
moeilijk was voor mij als ex_Kniller en ik ook financieel
gediscrimineerd werd.

Ik was nu een beetje uit de gevaren zone door te oefenen, te
schrijven en met mensen te blijven omgaan en dingen te blijven
delen met anderen. De uiterlijke omstandigheden bleven even
somber en uitzichtloos.

Er kwamen nu vrouwen en kinderen van Thailand, grotendeels
gezinshereniging. De meesten waren evacues van Java, ze
kwamen van plaatsen die erg bedreigd werden tijdens de Bersiap
tijd.

Er zouden groepen naar Nederland vervoerd worden per schip.
Militairen met ziekte verlof. Als je snel genoeg opknapte werd je
weer uitgezonden naar Indié om daar te vechten, nu tegen de
Indonesiérs! Ook zouden er vrouwen en kinderen naar Holland
gebracht worden.

De periode van augustus 1945 tot april 1946 is een zeer slechte
tijd geweest voor velen. Een deel van de problemen was niet te
vermijden geweest, maar als er een actief beleid was gevoerd
met wat meer voorlichting, maar ook steun en enthousiasme van
de leiding in Thailand en hulp uit Nederland, dan zou die periode
niet zo erg, zo verminkend zijn geweest.

En zo zou ik dus ineens toch naar Holland gaan met de Nieuw-
Holland. Nog steeds volgens de artsen met pelegra, beriberi,
darmklachten, hartproblemen, kampogen en volgens mij
verminking en invaliditeit van binnen.
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Eind april 1946

Ergens krijg ik een witte plunjezak en een officieel bewijs dat
mij, sergeant H.J.K. Bij, een ziekteverlof van 6 maanden naar
Nederland verleend wordt. Terwijl ik dit allemaal opschrijf vind
ik ook weer mijn Soldier’s Pay Book. Ik krijg 60 ticals per week
uitbetaald. De laatste betaling is van 12-1-1946. Daarna was
waarschijnlijk het geld voor het KNIL op!!

Ik herinner me niet echt hoe ik aan boord van de Nieuw Holland
kom. Heel vaag herinner ik me een open ijzeren vaartuig waar
we in zitten, zoals gebruikt wordt om manschappen en tanks aan
wal te brengen bij een landing.

De Nieuw Holland is een troepen transportschip. Overal in de
slaapzalen zijn haken om de hangmatten aan op te hangen. De
slaapzalen zijn tevens eetzalen. We gaan oefenen met het
aanhaken en het liggen in onze hangmatten. Ook krijgen we een
Identiteitsbewijs voor uit Nederlands Indié gerepatrieerden. Er
staat op gedrukt: Bureau Verzorgings Oorlogsslachtoffers, en bij
mij staat er nog bijgeschreven:Militair.

De instanties kunnen bij mij dus alle kanten op. Hebben ze me
nog nodig als militair dan kan dat want het staat er op
geschreven. Komt het beter uit mij te beschouwen als burger dan
kan dat ook want het staat immers op mijn identiteitsbewijs.

Aan boord ga ik merken hoe ziek ik eigenlijk ben. Vooral de
zeven maanden na de bevrijding hebben zeer negatieve gevolgen
voor mij gehad.

Mijn reserves aan hoop, levensdrift werden in die periode
opgebruikt.

Mijn hart doet nog steeds raar en oude angsten kwamen sterk
naar boven.

Ik kon ze niet zoals vroeger in de Japanse kampen, weghouden.
Mijn energie die ik daarvoor nodig had, was opgebruikt.
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In het schip kon ik het bijna niet uithouden, het was mij te
gevaarlijk. Ik wist dat dat niet waar was, maar toch voelde ik dat
z0. Ook voelde ik me vreemd worden en voelde me alleen veilig
op het dek, het liefst helemaal vooraan op het voorschip, kijkend
naar de bruinvissen die vlak voor de boeg bleven zwemmen en
telkens boven kwamen. Dan lig ik ineens in het ziekenzaaltje van
het schip, geen idee hoe ik daar gekomen ben. Ik hoorde een
aantal doktoren fluisterend met elkaar praten onder andere “Zijn
nagels worden al zwart” Heel vreemd en angstig allemaal en het
was net of ze niet over mij maar over iemand anders praatten. Ik
lag weer voor het eerst in 4 jaar in een echt bed met spierwitte
lakens en ik herinner me nog heel goed dat ik dat erg eng vond
en daar angstig van werd.

Ik zou die witte lakens niet vies maken! en legde mijn voeten op
de metalen delen aan mijn voeteneinde om maar zo weinig
mogelijk het witte laken aan te raken! Volkomen absurd! Maar
tevens voor mij toen heel logisch. Nu ik erover schrijf komen die
gevoelens van toen weer boven.

Net als in dat een barakskamp was ik zieker dan ik dacht of
wilde erkennen.

Na een aantal dagen was ik weer uit het ziekenzaaltje, terug in de
slaapzaal met de hangmatten, waar ik ook mijn plunjezak weer
vond. Ik ontdekte echter wel dat al mijn sigaretten die we
gekregen hadden, gestolen waren.

Vaak sliep ik niet in de slaapzaal maar boven op een klein dekje,
waarschijnlijk vlak boven het kombuis, want dat stukje van het
dek bleef ‘s nachts altijd een beetje warm.

Daar kwam ik een beetje tot rust en voelde me veilig. Ik keek
naar de sterren en luisterde naar de golven en naar gesprekken
van de anderen die daar sliepen.
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In Ataka gaan we aan land en worden er kleren uitgereikt. Er
speelde een bandje in een loods, naar men zei waren dit Duitse
krijgsgevangenen. Ook wij kregen kleren en behoorlijk gekleed
gingen we weer aan boord van de Nieuw Holland.

Een gek gevoel weer zoveel kleding te hebben, ik heb zelfs een
kostuum en dat had ik nog nooit gehad.

We varen verder door het Suez Kanaal naar de Middellandse
Zee. Het wordt frisser en ik slaap nu niet meer op het dek.

Na aankomst in Nederland worden we gekeurd in Austerlitz, in
het Repatriéring Centrum Nederland Herrijst. Volgens de
keuringsarts was mijn toestand dusdanig dat ik direct naar het
ziekenhuis toe moest. En omdat ik nog steeds militair was, dus
naar een militair ziekenhuis. Ik vroeg of ik niet naar een gewoon
ziekenhuis kon, ergens in Haarlem waar mijn oudste zus en een
oom en tante woonde. Dat was prima en dus ging ik eerst een
paar dagen bij mijn oom en tante wonen in Haarlem en dan
moest ik met de offici€le papieren waarop de diagnose van de
keuringsarts stond naar een gewone huisarts in de buurt. Die zou
me dan doorsturen naar het ziekenhuis.

In een vrachtauto met een aantal anderen langs allerlei adressen
in Amsterdam en Haarlem om mensen weg te brengen. Het was
prachtig lenteweer. De bomen waren net uitgelopen en alles was
lichtgroen. Ik was in Holland!! Ik was thuis!!

Nu zou ik gaan opknappen. Ze zouden mijn darmen gaan
behandelen die nog steeds raar deden en ze zouden mijn hart
gaan behandelen. Ik kreeg weer hoop! Als mijn hart genezen zou
zijn, zou mijn angst voor gesprongen vaten ook wel verdwijnen.
En dan zouden mijn andere angsten ook wel verminderen, dacht
ik, taaie optimist.

Tijdens het wegbrengen van mensen in Amsterdam hoorde ik
een draaiorgel spelen. Ik was helemaal ontdaan en erg
emotioneel. Dit was echt!!!
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In het donker komen we aan in Haarlem bij mijn oom en tante.
Ik word er hartelijk begroet. Ook door mijn oudste zus Bobby
die tijdens de oorlog in Holland was.

Ik krijg er een kamertje met een bed en een lampetkan met
water.

Een dag later ga ik de stad in met een tram. In het Centrum bij de
Grote Kerk drink ik een kopje koffie aan een tafeltje zittend op
een stoel! Het was toch echt!

Het was lekker fris weer. Een paar dagen zou ik nog rustig
kunnen genieten en daarna zou ik naar de huisarts gaan en dan
naar het ziekenhuis waar ik zou genezen.

Als ik in de wachtkamer van de huisarts zit komt er een enorme
angst in mij op: straks stuurt hij me op transport. Eindelijk ben ik
aan de beurt, voor mijn gevoel zat ik echt weer in het kamp, bij
een dokter die moest beslissen waar ik naar toe zou gaan. Kort
vertelde ik wat de keuringsarts gezegd had en gaf hem de
papieren met de diagnose. De arts onderzocht me een paar
minuten en luisterde naar mijn hart en zei toen: ‘JE HEBT
NIETS MEER, JE BENT AL GENEZEN!!!”

Ik was verbijsterd en kon eerst niet praten. Daarna legde ik uit
dat de keuring in Austerlitz nog geen week geleden had
plaatsgevonden, dat ook artsen in Siam gezegd hadden dat mijn
hart aangetast was en dat ik nog steeds last van mijn darmen en
ogen had. Hij antwoorde:”WIE IS HIER DE ARTS, JIJ OF IK”.
En ..... ik kon gaan !!!

Ik ben nog weleens teruggeweest en op de kwestie
teruggekomen maar ik stond machteloos. In die tijd was een arts
nog een machtig persoon en ik had nog maar weinig vechtlust
over. Ik was TOTAAL op!!!. En vechtlust had ik nauwelijks
meer. Het antwoord van de arts is een van de meest ergste,
schandaligste en vernietigende ervaring die me in de oorlog , in
de kampen en na de oorlog overkomen is!!!
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Ik ging hierna snel achteruit, uiterlijk niet zo, maar van binnen
was ik kapot. Mijn oude angsten kwamen snel terug. In een
winkel staan, hoe moet je ontsnappen, in een rij staan,
verdwalen, waar te gaan staan om niet gedood te worden,
beginnen met praten, als ik zat om weer op te staan: als ik liep
om weer stil te staan; als ik zat om een kopje thee te pakken. Al
deze kleine dingen zorgden bij mij in deze afschuwelijke tijd, na
de afwijzing van de arts, voor een enorme strijd in mijzelf, om
een besluit te nemen en dat ook uit te voeren.
Toch bleef ik er zoveel mogelijk op uittrekken. Dan volgt er een
nieuwe klap!
In de tram van Haarlem naar Amsterdam zagen de mensen aan
mijn kleding dat ik ergens anders vandaan kwam. Ze vroegen
waar ik vandaan kwam en waar ik tijdens de oorlog had gezeten.
Een groot deel van de tramreizigers zei: “NET GOED DAT JE
IN DE JAPPENKAMPEN HEBT GEZETEN”. Ik voelde mij op
vijandelijk terrein. Ik dacht dat ik thuisgekomen was, maar de
samenleving verklaarde mij tot ongewenste vreemdeling en
gedroeg zich vijandig tegenover mij.

Het gevolg hiervan was dat ik met mijn verleden en de daarbij
behorende emoties moest onderduiken.

Ik heb 1 maal in Nederland mijn sergeantsoldij ontvangen Dit
was een bedrag van fl 200,- Dit was de derde keer in al die jaren
dat ik het soldij waar ik recht op had ook echt ontving.

Ik bleef Haarlem ingaan en kocht in boekhandel Erven Loosjes
het boek Walden van Thoureau. Ook ging ik lopen langs de
Leidse Vaart richting Leiden en soms op bezoek bij de familie
Vrijdag.

Na enkele maanden komen mijn moeder en Jetje aan in
Nederland, ook zij gaan wonen bij mijn oom en tante. Het is een
hele emotionele ontmoeting want we hadden elkaar jaren niet
gezien. Jet herkende ik nauwelijks, want ze was 6 jaar toen ik in
dienst ging en nu bijna 12.
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Ik kreeg bericht dat ik mijn soldij niet meer zou ontvangen, ik
was dan nog wel steeds dienstplichtig sergeant in het Knil met
ziekte verlof en zou nog steeds teruggestuurd kunnen worden,
als ik opknapte, om tegen de Indonesiérs te vechten maar men
had ontdekt dat mijn moeder en zusje ook in Nederland
aangekomen waren en men beschouwde dat als
gezinshereniging. En ik, inmiddels 23 jaar en in militaire dienst,
hoorde weer bij het gezin en dus kreeg mijn moeder voor mij
gewoon een kindertoelage.

Ik blijf plannen maken hoe ik zowel geestelijk als lichamelijk
weer beter kan worden nu de artsen het laten afweten en er geen
andere hulp is. Integendeel, de algemene tendens is me te
veroordelen en uit te stoten vanwege mijn Indische en KNIL
verleden. Inmiddels heb ik zonder bonnen een fiets gekocht, en
ga veel fietsen en wandelen, en probeer heel voorzichtig mijn
prestaties op te voeren. Zou mijn hart het volhouden?

Die angst zou nooit meer helemaal verdwijnen. Nee, nooit is een
te sterk woord. Die angst is twee jaar geleden verdwenen tijdens
het tweede deel van mijn fiets-pelgrimstocht door Spanje naar
Santiago de Compastella.

Wat moest ik toch met mijn krankzinnige angsten doen? Angsten
voor voetstappen; mensen die dicht bij je staan; een huis of een
winkel binnengaan; verdwalen; achterblijven enz. Angsten die
maakten dat ik soms ineens vreselijke diaree kreeg.

Ik had geen hoop meer dat ze gewoon zouden verdwijnen,
daarvoor had ik anderen nodig en die weigerden of waren er
bang voor. En ik had ook een niet vijandige omgeving nodig.
Dus moest ik mijn angsten weer leren onderdrukken en
onderdrukt houden. Dit heeft me altijd een enorme hoeveelheid
energie gekost die ik dus niet kon gebruiken voor andere dingen.
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Er is een tijd geweest,eind 1946, dat ik het huis niet uitdurfde,
bang voor de Hollanders. Ik heb mezelf toen getraind om iedere
dag een paar keer de voordeur open te doen, 10 meter naar
buiten te lopen en dan weer terug naar binnen te gaan. Langzaam
heb ik de afstand opgevoerd tot ik uiteindelijk weer gewoon naar
buiten durfde.

In 1947 is het me eindelijk gelukt om een hartonderzoek te
krijgen in het ziekenhuis in Haarlem. Als ik op mijn rug met
ontbloot bovenlijf op de onderzoektafel lig komt er weer een
panische angst in mij op. Ik voelde mij totaal weerloos en mijn
oude angsten kwamen weer terug. Ik wist dat dat onzin was, dat
ze me niet gingen schoppen en met geweren bewerken maar mijn
lijf wist het niet.

Het resultaat van het onderzoek is dat mijn hart in orde is! Maar
mijn angst om mijn hart verdween niet meer.
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In december 1946 word ik opgeroepen om in een kazerne te
komen voor een soort keuring. Ik zou gedemobiliseerd worden!!
Hoera!

Dus niet nog een paar jaar in Indonesié in het KNIL. Maar ziek
was ik nog wel!

Ik zou mijn demobilisatie toelage krijgen van ongeveer fl. 400,-
maar die kreeg ik nog niet want ze hadden ontdekt dat ik nog een
regencape van het Brits Indische leger had. Toen ik de regencape
had ingeleverd kreeg ik de toelage.

Met veel oefenen was ik inmiddels zover opgeknapt dat ik
uiterlijk weer aardig functioneerde. Maar van binnen was dat
volkomen anders. Als ik bijvoorbeeld een onbekend huis of
gebouw binnen ging veroorzaakte dat zeer grote angst bij mij,
een angst van de zelfde aard en grootte als die bij Ciater.

Zulke aanvallen had ik bijna iedere dag, maar ik had geleerd die
woede en angst eronder te houden.
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Pas zo’n 30 jaar later was er gelegenheid om via therapie wat
aan de woede en angst te doen zodat ze in grootte en frequentie
verminderden. Ik ging eerst in therapie bij [.V.C. (Nel in het
Veld in Rotterdam) en later bij Centrum ‘45.

In 1948 voelde ik mij genoeg opgeknapt om de maatschappij in
te trekken. Ik las in de krant een advertentie voor een
Spoedcursus voor onderwijzer die maar 1 jaar duurde als je een
HBS-diploma had. Nou die had ik in 1941 gehaald in Bandoeng.
Ik vroeg informatie aan en alles leek in orde.

Ik meldde me officieel aan via het ministerie van Onderwijs.

Na enige tijd kreeg in antwoord terug. Ik werd niet toegelaten, ik
was te oud!

Ik heb weer geschreven en uitgelegd waarom ik ouder was dan
de gemiddelde toekomstige leerling van de spoedcursus. Als
antwoord terug kreeg ik de vraag: Waarom was ik in al die jaren
tussen mijn 18e en 25 jaar niet bij een jeugdbeweging geweest
want dan kon ik wel toegelaten worden. Ik heb terug geschreven
dat ze het Japanse leger maar als jeugdbeweging moesten
beschouwen. Dus ik werd niet toegelaten. Wat nu! Ik kon en
wilde eigelijk niet meer verder en ik een vlaag van wanhoop ben
ik bijna onder een tram gelopen.

Ik was er net zo slecht aan toe als in Siam toen ik tijdens een
mars door het oerwoud in de modder viel en ook niet meer
verder wilde en kon en er gelukkig iemand even naast me bleef
stilstaan.

Ik heb mijn laatste restjes hoop bij elkaar geschraapt en een brief
geschreven aan Arie Kleiwegt, bekend van de radio en hij was
hoofdinspecteur van de Onderwijzersopleidingen in Nederland.
Ik kreeg antwoord!

Hij zou er voor zorgen dat ik voorlopig werd toegelaten tot de
kweekschool in Haarlem. Meer kon hij niet doen. Als het
Ministerie van Onderwijs het perse wilde moest ik er alsnog
vanaf. Dat hele jaar heb ik in angst gezeten.
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Toen ik na 1 jaar mijn diploma had voor onderwijzer, kon ik me
wat dat betreft eindelijk veilig voelen. Niemand kon mijn lager-
akte ongeldig verklaren!.

Maar nog steeds in mijn leven werd ik veroordeeld en
gediscrimineerd vanwege mijn oorlogsverleden. Mijn dienstjaren
in het KNIL telden bijvoorbeeld niet mee en ik heb 26 jaar lang
minder verdiend dan normaal. Er was in Brielle een speciale wet
voor huisvesting. Dienstplichtigen uit Indi€ kregen voorrang bij
toewijzing van een huis, maar KNIL dienstplichtigen vielen daar
niet onder!! Het achterstallige soldij tijdens de oorlogsjaren
werd aan iedereen uitbetaald behalve aan de KNIL militairen.

Dit alles heeft gemaakt dat herstellen van “oorlogsschade” extra
zwaar en moeilijk was, haast onmogelijk.

Het heeft ook gemaakt dat ik en velen met mij vol zitten met
woede en wrok, naar de Nederlandse samenleving

85



7/

fbnﬁ(L?/%m,‘,Z %w%«d
/Mn«% /‘-7/»-:‘?06/((/0'4\4/
x_

/a,//n7">.. / er:

i AD&/L_ KO‘MLﬁf
KW (23 PR
NSl e/
Rt P S TS %o%
/)

& ‘6‘ ?eLJL[GﬁfA;f:VZ({ VM/&C/CH
/

oo
A -
v

j WJ.L—-
/@wﬁd etk

V2PN Bt g ot

/‘é‘J"ﬁ“f’ A /véc,

/@/4\//“> el vt
%va%/;,j’/\js%/@#-«/% -
5 T

o % Wm—y
86

i ecis: NN

fBratte, t2
(//Z/f /«BP?

247



Nawoord

Hier eindigt het verhaal zoals mijn vader in 1993 heeft
opgeschreven.

Na het behalen van zijn onderwijzersdiploma ging hij eerst
werken in Geldermalsen, later kreeg hij een aanstelling in Brielle
waar hij mijn moeder (Truus de Man) ontmoette. Ze trouwden en
in 1952 werd mijn broer Gert geboren en ik in 1956.

Hij volgde allerlei cursussen en avondstudies en ging werken op
de ULO in Brielle waar hij o.a. Engels gaf. Later werd hij
adjunct directeur op deze school.

Mijn vader was zeer betrokken bij zijn leerlingen en als ze
problemen hadden op school of prive stond hij altijd voor ze
klaar. Er kwamen dan ook zeer regelmatig leerlingen bij ons
over de vloer.

Het ging eigenlijk heel goed met hem, maatschappelijk gezien
dan want de gevolgen van zijn kamp ervaringen waren eigenlijk
altijd in ons gezin aanwezig. Voor mijn moeder was het dan ook
enorm zwaar om met hem te leven.

De belofte die hij zichzelf gedaan had om na de oorlog alle
boeken te kopen die hij wilde heeft hij gehouden. Ons huis stond
er van onder tot boven vol mee.

Als kind wisten mijn broer en ik wel dat onze vader de oorlog
had meegemaakt. Maar wat weet je als kind nou van oorlog?
Niks toch?

Als er iets gebeurde waar hij niet mee om kon gaan of als je als
kind iets verkeerds zei, sprak hij weken lang niet.
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Dit maakte natuurlijk dat er soms een zeer gespannen situatie in
huis was en als kind leerden wij al gauw om maar niet al te veel
te vertellen.

Voor ons als kind en later ook als volwassenen was het zeker
niet makkelijk om met zijn oorlogsverleden om te gaan.

Maar in zijn goede periodes was hij een geweldige vader en opa
die altijd vol plannen zat en anderen enthousiast maakte.

Hij maakte lange fietstochten, ging kamperen, surfen, zeilen
kanoen, hij tekende en schilderde en was altijd wel iets aan het
studeren.

Hij ging met zijn kleindochter kamperen aan de Brielse Maas en
met zijn kleinzoon 's avonds in het donker wandelen met
zaklampen. Voor zijn kinderen en kleinkinderen stond hij altijd
klaar.

In 1975 ging het heel slecht met hem en is hij ook gestopt met
werken. Later heeft zich laten behandelen in Centrum 40/45. Hij
is hier onder behandeling geweest van 1980 tot 1984. Ook hierna
heeft hij allerlei behandelingen gehad, die maar gedeeltelijk
hebben geholpen.

Bij het minste geringste raakte hij volkomen in paniek:
vuurwerk, een bos sleutels die valt, een toeterende auto enz. In
de rij bij de bakker staan was voor hem ook vreselijk.

Hij heeft samen met mijn moeder veel gereisd in hun camper en
alleen ging hij veel fietsen en wandelen. O.a. naar Santiago de
Compastella. Op deze reis heeft hij een Japans echtpaar ontmoet
en heeft hij eindelijk de Jappen kunnen vergeven voor hun
daden.
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In 1992 gaat hij terug naar Indonesie samen met een oude
schoolvriend van de HBS. Hij bezoek de plaatsen waar hij is
opgegroeid en op school heeft gezeten maar ook de Birma
Spoorweg en de erevelden. Een emotioneel zeer zware reis.

In 1999 krijgt mijn vader tijdens een vakantie in Drente een
zware hersenbloeding. Hij is verlamd en kan niet meer praten.
Wekenlang ligt hij in het ziekenhuis. Alle afschuwelijke
herinneringen aan de oorlog komen weer terug.

Een vreselijke tijd voor hem. Het grootste deel van de tijd denkt
hij dat hij weer in een kamp is. Een pasfoto van onze zoon was
zijn redding. Door die foto besefte hij dat het geen oorlog meer
was. Een keer was hij die foto kwijt en was volslagen in paniek.

Mijn vader heeft hierna nog een tijdje met mijn moeder in een
bejaardentehuis gewoond.

Maar nadat ze samen vast gezeten hadden in de lift ging het
bergafwaarts met hem. Hij is toen volkomen in paniek geraakt en
is door 2 mensen uit de lift gehaald. Twee dagen later is hij met
spoed opgenomen in een verzorgingstehuis. Zijn laatste beetje
verzet was door het voorval met de lift gebroken.

In deze periode was hij ook erg in de war. Hij dacht dat hij in
Indonesié was wat wel een beetje te begrijpen is als je in een
verzorgingstehuis woont dat de Plantage heet.

In 2001 kreeg hij weer een hersenbloeding en kon daardoor niet
meer slikken.

Hij kreeg nu sonde voeding maar rukte alsmaar het slangetje uit
zijn keel . Gelukkig had hij nu ook heldere periodes en heeft de
arts om euthanasie gevraagd.

Dit is uiteindelijk niet gebeurd.
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Mijn vader heeft nog 10 dagen geleefd. Mijn broer en zijn
vrouw hebben al die tijd naast hem geslapen. Want ze wilden
niet dat hij alleen zou sterven.

In de vroege ochtend van Koninginnedag 2001 is mijn vader
overleden en op 5 mei is hij gecremeerd.

Het was ook zijn Bevrijdingsdag.

Hanneke van Noord-Bij

Brielle - januari 2011
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Gemaakt tijdens therapie in Centrum 40/45




Als mensen, individueel of als groep, langdurig
worden onderdrukt, ontkend of doodgezwegen
in oorlogstijd of in vredestijd, dan is er een
aardige kans dat ze inderdaad "doodgaan",
geheel of gedeeltelijk.

Hans Bij
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